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© Firar için cezaevi dışında © Komandolarla jandarma ADANA (ÖZEL) tertibat alan komandolar . ve polis arasında Adana” nın NE NE başarıya ulaşamayınca, polis çeşitli mahallelerinde rinde ETRO san, Muhit ve jandarmayla üç Saat süren kerlerce yaral olarak ele geçi silahlı çatışmaya girdi silahlı çatışmalar oldu çağa pi Kapai paraymi öh: 


lerin bulunduğu koğuşlar kısmında, 6 MHP'li sanık bahçeye çıktı. Kaçmak isteyen MHP'li sanıkları gören askerler dur ihtarında bulundular, Bunun üzerine, MHP'li sanıklar jandarmayla silahlı çatışmaya girişti. Kaçmak isteyen sanıklardan ETKO militanı Muhittin İlhan, Osmaniye' de Ahmet Sürücü adlı bir yurttaşı öldürmeye teşebbüsten bir hafta önce 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Ertuğrul Koca ve Emin Kultepe hafif yaralı olarak ele geçirildiler. 

Bu arada askerlerin kaçmak isteyenlere müdahale etmesi üzerine cezaevi çevresinde mevzilenmiş bulunan diğer MHP'li komandolar askerlere ateş açtı. Olay yerine gelen güvenlik kuvvetleriyle de Çatışmaya giren MHP' liler üç gruba ayrılarak kaçtılar. 

Grupardan biri Kozan yolu istikametinde MHP'lilerin yoğun olarak bulundukları Doğansemt Mahallesine doğru kaçtı. Kaçanlar burada polisle tekrar silahlı çatışmaya girişti. Diğer bir grup da Ceyhan yolu istikametine kaçtı. Bossa Fabrikası civarında kıstırılan komandolar da polisle çatıştılar. 

Sinanpaşa Mahallesine doğru kaçan MHP'li grup da yer yer silah kullandı, Mahallelerdeki karşılıklı çatışmalar ve silah sesleri sabaha karşı 04.00 sıralaçında 


kesildi. 
(Devamı Sa. 6 Sü.6) 


Adana Sıkıyönetim 
Komutanlığı, kasıtlı işçi çıkarmamaları 


konusunda işverenleri uyardı 


6 ADANA (AA) 


1970 yılında ÜSS adaylarının 
yarısı üniversiteye girebiliyordu, bu yıl ise oran onda bire düştü . 


Üniversiteye girme şansı her yıl azalıyor 


GENÇLİK SERVİSİ rn 
| 


Kolordu ve Adana Sıkıyöneə tim Komutanı Korgeneral 
Nevzat Bölügiray, dün basına bir açıklama yaparak, işverenlerin, toplu işçi çıkarmalarmdan sakınmasını istedi, 

Komutanlığın açıklamasında, eylemci olmayan, ancak belli bir dönemde geçim gayesi ile işe alınan bir kısım işçilerin kasıtlı ve geçersiz nedenlerle çıkartılmasın- dan ve yerine belli eğilimdeki kişiletin alınmasından kaçınılması isteniyor, Açıklamada ayrıca, "İşçilerin kendi istekleri ile ayrılması halinde de yasal tazminatlarının süratle ödenerek zor durumda kalmaları önlenmelidir" deniyor. 

(Devamı Sa. 6 Sü.4) 


“Sine-i millete dönüş”ün blöf olduğu ortaya çıktı 


ER yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayının ikinci cuma günü yapılacak olan üniversi- 


Sınavı 
Kazanma 


Üniversiteye 


te Seçme Sınavlarının heyecanı yüzbinlerce gencin yüreğini kaplarken ne yazık kibir vüksek öğ- 


| Oranı 
renim kurumuna girmeye hak | 

| 

| 

l 


Kayıt 


kazanabilen adayların oranı her 1970 76.540 Yüzde 50 | MH Genel Başkan Yardımcısı yıl giderek düşüyor. Ba 1975 280.000 Yüzde 24 | iş Gün azalıp ei N Yurdumuzun gelişmiş bölge- 1978 373.000 Yüzde 10 en sonra "Sine-i millete dönme" < : t > ivi eği. " a tartışmaları başlatan MHP'nin tulerinde öğrenim gören ve iyi eği 1980 467.000 Yüzde 9 | É a Ni ğa Kelek va N 


tim düzeyine sahip okullardan 


mezun olan sınırlı sayıda genci- l tı 


“Dün bir basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, Genel İdare Kurulu 

(Devamı Sa, 6 Sü,4” 


miz üniversiteyi kazanabiliyor. 

Yetkililer ise bu durumu gösterip 

“Bakın bu sınavlarda şans sözko- o Tablodan da görüldüğü gibi üniversiteye giriş oranı her yıl (Devamı Sa, 6 Sü.) giderek düşüyor. 


Tra ANİ e Yo E EN i 


Adana Cezaevinde, kaçmak isteyen ve dışarıda bekleyen komandolar, 


jandarmaya ateş açtı 
3 komando yaralı olarak yakalandı 


Cezaevini kusatan MHP'liler saatlerce jandarmayla çatıştı 


ANKARA (ÖZEL) N 


PAZAR 


TOLIRA 


«DAVADAN DÖNEN» 


SÜ f ADNAN ÖZÇİFTÇİ' ANLATIYOR 


Kayseri-Sivas demiryolunda tren kazası: 
16 ölü 


MM) Haydarpaşa'ya gitmekte olan Güney Ekspresi Kayseri'ye 40 
km. uzaklıkta bir yük treni ile çarpıştı. 
W Kazada her iki trenin makinisti de hayatını kaybetti. Ölenlerden 8'i yolcu, 8'i görevli. 
KAYSERİ(AA) Çarpışmada her iki trende de büyük 
| Çe demiryolunda hasar meydana geldi ve yangın çık- 
Güney Ekspresi ile'bir yük (oOİ©.. a treninin çarpışmasında ilk belirle- Yük treninin makinisti. Osman melere göre 16 kişi öldü Aydın ile Güney Ekspresinin makinisti Gündüz Arıman kaza yerinde Kayseri'den Sivas'a giden 766 sa- öldüler. Kazada hayatını kaybeden yılı yük treni ile Sivas'tan Haydar- 16 kişiden sekizinin yolcu, sekizipaşa'ya gitmekte olan 711 sayılı nin de görevli olduğu bildirildi. 


Güney Ekspresi dün saat 12.40 sı- Kazanın Tuzhisar İstasyonunda ralarında Kayseri'ye 40 kilometre durması gereken yük treninin yoluuzaklıkta Tuzhisar kasabası ile Sarı- na devam etmesi yüzünden meydaoğlan ilçesi arasında çarpıştılar. na geldiği sanılıyor. 


Beşiktaş'ta dört kuyumcu soyuldu 


25 milyonluk 
soygun 


HABER MERKEZİ 
STANBUL'un Beşik taş semtinde Pazariçi'nde Gürün Handa bulunan dört kuyumcu dün 10 kişilik silahħ bir grup tarafından soyuldu. 

Dün öğleden sonra 10 kişi civarında oldukları sanılan silahlı bir grup Gürün Han'ın çevresini kordon altına aldı. Soyguncular- dan dört tanesi hana girerek bur- da bulunan dört kuyumcuyu soydu. Soyguncuların aldıkları altın ve mücevheratın değerinin 
25 milyon lira civarında olduğu 
sanılıyor 

ÇAĞLAYAN'DA BİR İşçi 
KURŞUNLANDI a 

İstanbul Çağlayan'da bir işçi açılan ateş Sonucu yaralandı. 
Çağlayan girişindeki köprünün altında bekleyen işçi Metin Man- 
(Devamı sa. 6 sü. 8'de) 


İncelemelerde bulunan TİKP Merkez Komitesi üyesi Daşar Karadağ olayları anlattı 


TİKP: “Çorum'da direnen halk, katliama engel oldu” 


ÇORUM (ÖZEL) 


z M ” 
o MHP saldırısı aylarca önceden planlandı Ç ORUM MHP' lilerin Gün Sazak'ın öldürülmesinden sonra giriştikleri 


©'Faşistler polislerin desteğinde saldırdılar” 


ANAN 


Hürriyet gazetesi 
Hüsamettin Çelebi ve AP 


Oral Çalışlar 


AZI çevrelerin son günlerde MHP'nin ülke 

“ çapında giriştiği saldırılar karşısında hayırhah, daha açık deyimle hoşgörülü davrandıklarını görüyoruz. Bu çevrelerin Moskova'nın terörüne karşı, MHP terörünü yeğledikleri ve istikrarı MHP'yle sağlamak niyetinde oldukları anlaşılıyor. 

Hürriyet (gazetesinden, Hüsamettin Çelebi'ye ve Demirel hükümetine kadar uzanan çevre devlet te rörüyle, MHP terörünü birleştirerek zora dayanan bir sessizlik yaratabileceklerini ciddi bir şekilde hayal ediyorlar, MHP'de böylesine düşünceleri gördüğü için terörü tırmandırmaya devam ediyor, Son günlerde faşistlerin ellerinde satırla ortalıkta pervasız bir şekilde dolaşabilmelerinin altında verilen bu primlerin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. 

MHP, Türkiye'de bölücülüğün temsilcisi olarak siyaset sahnesine çıkmıştır. Irkçılık ve mezhepçilik bu partinin güç toplama siyasetidir. Kürt 

(Devamı Sa. 6 Sü.1) 


N NANA 


MM 


katliam teşebbüsünden sonra, şimdi sessiz bir gerginlik yaşıyor, MHP' lilerin barikat kurdukları ve işgalleri altında tuttukları mahalleleri polislere korurken, Alevi halkın oturduğu mahallelerde jandarma devriye gezmeyi sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağının bulunmamasına rağmen halk sokağa çıkmakta tereddüt ediyor TİKP'NİN AÇIKLAMASI 
MHP'nin katliam girişimi ve son olaylar üzerine Çorum'da incelemelerine başlayan Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi üyesi Daşar Karadağ MHP'nin daha 19 Mayıstan bu yana katliama adım adım hazırlandığını açıkladı. Karadağ, yaptığı açıklamada şunları anlattı; 
"ÇORUM'DA GERİ TEPEN 
KATLİAM GİRİŞİMİ" 
"MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesini bahane eden MHP'liler birçok şehir ve kasabada faşist terör estirmeye çalışmışlardı, MHP'li faşistler onlarca yurttaşın kanma girmişler ve öldürmüşlerdir. Faşistler olayları sürdürerek havayı gergin tutmaya çalışmaktadırlar. 
"Saldırıların en fazla yoğunlaştığı illerden biri olan Çorum' da MHP, faşist polislerle işbirliği yaparak planlı ve örgütlü bir şekilde bu tertibi sahnelemiştir. 
Bu tertip Gün Sazak'ın öldürülmesinden çok önce düşünülmüş veadım adım geliştirilmiştir 


SALDIRI 23 NİSANDA 
BAŞLATILDI 

"Olaylar 23 Nisan» Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında törene katılan öğrencilere ve halka yapılan saldırılarla başlatılmıştır. Bu saldırının öğrencilere ve öğretmenlere yuh çekmenin, taş atmanın Valinin ve polisin gözü önünde yapılması; emniyet kuvvetlerinin olayları önlemek i- 
(Devamı Sa. 6 Sü.3) 


içişleri Bakan Vekili 
Eren’ in 

işkencelerden 

haberi yokmuş! 


ANKARA (ÖZEL) 
EVLET Bakanı ve İçişleri 
Bakan Vekili Orhan Eren, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ahmet Karayiğit ile Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Çakmak düzenledikleri basın toplan- 
(Devami sa, 6 sü, 7'de) 


yorum Ma 


Anlat, anlat 


heyecanlı oluyor! 


į ÇİŞLERİ Bakan Vekili Orhan Eren'in konuşmasıyla nurlu ufukların artık doğmaya başladığmı milletçe öğrendik. Gerçi bazı ufak tefek bulutlar var ama o denli önemli (Devamı Sa. 6 Sü.4) 


Haziran 1980 


SİNA ÇILADIR 


Tek yol 


H ERHALDE farkındasınızdır: TV'deki banka reklamları- nın içeriği belirli ölçüde değişti. Bankalar eskiden (eskiden derken lotaryacılık döneminden sonrasını kâstediyorum), TV'de "hızlı hizmet" yarışı yaparlardı. Ne denli "güvenilir", “dost”, “sorunlara ortak”, vb. olduklarını açıklamaya çabalarlardı, Şimdiyse, banka reklamlarına yeni bir öğe girdi. Artık bütün bankalar, eski teranelerin vanı sıra, müşterilerine “istikrarlı ve “periyodik” gelir sağlama uğraşındalar ; daha açıkçası, yatırılacak vadeli paraya göre, düpedüz aylık vermeyi vadediyorlar. Şu kadar vade ile şu kadar para yatıracaksınız bankaya, o da size belirli bir süre sonra tıkır tıkır aylık ödeyecek, Gel keyfim gel... 

İşin ilginci, bu aylık ödeme girişimiyle birlikte, bankaların birbirine çalım satması da tali plana düştü, Sözgelimi bankanın biri TV'den şuna benzer bir ses veriyor: 

— Biz bankalar da aylık ödüyoruz... 

Yani bir banka, diğerlerini dirsekleyerek öne geçme çabasına boş verip, tüm bankalar adına bir şeyler vadediyor. Anlaşıldığı kadarıyla, bankacılığımız, şu sıralar, ortak bir "'düşman"'la karşı karşıya... 

Ortak düşman? Ortak düşmanı bilmeyen kalmadı. Bunlara “Modem Tefeciler' ya da "Bankerler" deniliyor. Zaten bunların bir-ikisi TV'ye de sıçrayıp, kendilerine ne denildiğini her gece tatlı tath ilan etmeye başladılar. Ekonomimizin para piyasası içinde bankerler "somut bir olgu" artık... 

Bankerlerin işi, büyük şirketlerin hisse senetlerini alıp satmak.. Mekanizma kabaca şöyle işliyor: Banker, şirketlerin hisse senetlerini düşük fiyatla alıp, daha yüksek bir fiyatla satıyor. 
Sonra, bankalardan çok daha yüksek faiz vererek küçük tasarruf sahiplerinden para topluyor, bunları da, daha yüksek faizle para ihtiyacı içindeki şirketlere akıtıyor. Tabii işini, ipotek falanla sağlam kazığa bağlayarak... 

Kısaca bankerlik, tıkır tıkır işleyen bir tezgah. Tahvil satımında şirketlerin, faizcilikte bankaların elini az-buçuk bağlayan yasalar, bankerlere "uğurlar ola" deyip, sırtını sıvazlıyor. 

Bankerdir, o da yasadan uğrunu alıp, parasına "istikrarlı"' ve “periyodik” bir gelir arayan tasarruf sahiplerine tıkır tıkır aylık ödüyor. Şu farkla ki, bankalara kıyasla daha yüksek... 

Bankalar, bu durum karşısında, "Aman küçük tasarruflar kaçıyor!" diye reklama kuvvet vermeyecek de ne yapacak? 

Şu var ki, ticari alandan yüksek faizlerle bol kâr sağlamaya alışan, bir anlamda yağlanan, hantallaşan bankacılığımız, biraz da yasaların engellemesiyle, ister istemez bankerleri» geriden izlemek zorunda, Ticaret Odalarının yayın organlarındaki haberlere bakılacak olursa, bankaların mevduatında (bu yüzden) yüzde yirmiyi aşan bir gerileme var. 

Bu noktada iki soru çıkıyor ortaya: 

Birincisi, bankerler mi bankaları yer, yoksa bankalar mı bankerleri? 

İkincisi, Banka-Banker rekabetinden halk kitlelerine ne dür? 
: İlk soruya, kısa vadede, hiç kimsenin sağlıklı bir yanıt getirebileceğini sanmıyorum. Sadece şu söylenebilir: Bankerleri vareden enflasyonist politikadır ve bu politikanın Demirel hükümeti döneminde aldığı biçimdir, Nispi para darlığı şeklinde tanımlanabilecek bu biçim, varlığını koruduğu sürece, bankalar hayli ter atmak zorunda kalacaklardır! 

İkinci sorunun yanıtına gelince, bu açıktır: Bankalar dahil, tefeci hangi türünden kitlelerin bir çıkarı olmuştur bugüne Ama ne yazık ki, düzen yerli-yerinde durdukça, kitlelerin sırtyıdan oynanan faizcilik rekabeti daha çook canlar yakacaktır, daha çook şıpın işi milyonerler ve hatta milyarder- 


ler yaratacaktır. 
Dönü sip avn yere geliyoruz galiba: En zorbasından en "uygur mo soyguncudan kurtulmanın yolu, düzeni 


değiştirmektir. Banik» çalıp, bankenin oynadığı bu batak- 


tan tek çıkış yoh 


AĞRI CUMBUKİYET SAVCILIĞINDAN 


i= Ağu ili Twisk ilçesi Kı T zoevi ikmal inşaatı 2490 Sayılı kanunun höküm! re kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş tur 
2 İşin keşif bedeli 9.191.040,00 TLdır. 


3— Eksiltme Ağrı'da Cumhuriyet Savcılığında 30.6.1980 Pazartesi günü saat: 15,00 de yapılacaktır, 

4— Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Ağrı Cumhuriyet Savahğında görülebilir, 

5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

a) 273.032 liralık i teminatın, 

b) 1980 yıl ret ve Sanayi odası belgesini 

c) Müracaat dilekç ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı araçları bildirisi, 

d) Sermaye ve Kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, Teknik Personel bildirisi, tahaait bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları C grubu karne veya keşif bedeli kadar işin eksiltmesine drebiccctisini gösterir iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürü aklan eksiltmeye girme belgesini teklifle birlikte zarfa koyr» ndir, 

6— İstekliler teklif mektuplarını 30.6.1980 Pazartesi günü saat: 14,00'e kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vercceklerdir, 

7— Eksiltmeye girme belgesi alınması i n 
25 6.1980 Çarşamba günü mesai saati sonun t 
Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki Keyfiyet ilan olunur. 


müracaat tarihi r kabul edilmez 


(Basın: 15879-663) 


MENKUL SATIŞ İLANI 
İstanbul 8, İcra Memurluğundan 


1979/13946—15458—1980/576 

Mahcuz olup saulmasına karar verilen 1 Adet 35000.00 lira muhammen bedelli Juki marka Sanayi dikiş makinesinin 1, Arlırması 96.1980 Günü saat 12.15-13,00 de Sultanahmet Ticarethane Sokak Fetih İş Hanı K.3 No: 4243'de yapılacaktır, 

O gün verilen bedel muhammen kıymetin %75'ni bulmadığı takdirde 
2. Artırmanın 10.6,1980 günü aynı yer ve saatte yapılarak en çok arurana ihale olunacaktır, 

Satış peşin para ile olup bedeli ödenmeden mal teslim edilmez, tellaliye resmi ve ihale pulu bedelleri alıcıya ait olup istendiğinde 10,00 liralık PTT, masrafı verilmesi halinde şartnamenin adrese gönderileceği isteklilerin belli gün ve saatde salışy mahallinde memurumuza müracaatları ilan olunur, 21,5,1980 


(Basın: 4077 667) 


A 


düşünce dünyası 


Yurt dışına göç ve düşündürdükleri 


lışmaya razı olmak zorunda kalıyor- 


25, 26, 27 Nisan günleri yurtdışındaki işçilerimizi birleştiren Halk Bir- 


likleri Federasyonu 2. Genel Kongre- si yapıldı. Bu nedenle dikkatlerimiz bir kere daha yurtdışına, oradaki iş: çilerimiz ve sorunları üzerine çekildi. 


Kongreye katılan ve bir konuşma yapan Genel Başkanımız Doğu Pe- 


rinçek, son günlerde yurtdışına yogun iltica akınına dikkat çekerek, "Kişisel kurtuluş yolları aramanın çözüm olamayacağını" söyledi. Bu a- 


kının sebebi nedir? 


Pasaport kuyruklarında birdenbire 


yor. 


meydana gelen kalabalık ve uzun 


kuyrukları, bazıları, pasaport fiyatlarına zam yapılacağına bağladılar. Oysa çeşitli nedenlerle yurtdışına gitmek isteyenlerin sayısı büyük ölçüde Bugüne kadar halk içinde 


artmıştı. 


yaygın olan 'Alamanya' hayali sol 


çevrelere fazla girmezdi. Halbuki bugün özellikle sola sirayet etti. Hatta bugüri o seviyeye geldi ki, parti örgütlerimize düzinelerce müracaatlar ol- 


HALKIN SESİ 


Özellikle, Demirel 


makta, iltica için "'can güvenliği yoktur" belgeleri istenmektedir. Yurtdışına gidebilmek icin korsan evliliklerin büyük oranda arttığını basın yazı- 


NEDEN GİDİYORLAR? 


hükümetinin zam ve devalüasyonları da bunun üzerine tuz biber ekti. Zaten anarşi belasından iyice tedirgin olan kitlenin son 


Ö.Faruk Ciravoğlu 
(TiKP Merkez Komitesi yedek üyesi) 


ORASI į? 
Anarşi ve terör insanları tedirgin Gala 


ediyor. Kutuplardan gelen saldırı halkı eziyor. İki ateş arasında kalan insanlar bir çıkış yolu bulamıyor. Yılların birikimi bugün ortaya çıkıyor. 


Her iktidar değişikliğinde aynı hikaye 


Her iktidar değişikliği devlet dairelerinde yeni fırtınalı günlerin habercisidir. Ürkek, tedirgin, günler başlar Tabii, hem davuluna hem kasnağına vuranlar için fazlaca bir sorun yoktur. Bunların kısa bir süre için kabuğuna çekildikleri görülür. Giderek ilk atışmalar bunlardan gelmeye başlar. Fırtınanın şiddetine göre atışlar da yoğunlaşır. Cadı kazanının altı tutuşturulur, yeni odunlar atılır. ''Ben dememiş miydim böyle olacağını? Dairemizin birlik ve bütünlüğüne göz diken bozguncular.." Amirlerin buyrukları kulak ardı edilir. Karşı koymalar, pasif direnişler başlar. Bir yandan da müdür olacağı söylenen. kişilerin ardından araştırmalar başlar. Neyin nesidir? 
Kişiliği? Her şeyi öğrenilir. Araya "girebilecek hatırlı dostlar tespit edilir. Hatta bu çevrelerde sık sık görünmek için elden gelen yapılır. Bir yandan da gide- nin ardından teneke çalmak için gerekli hazırlıklar gö öte yandan namert köprü den geçmek istemeyen, dürüst çalışarak, hem öldürmeyen, hem ondurmayan, maaşını çoluk çocuğu ile yemek isteyen bordro 


mahkumları da sessizce bekleşirler. Yetkili bulunmadığı için imzalanmayan dosyalar önlerinde yığılır. 


Ve uzun günlerden sonra Ebu Cehil suratlı biri bir sabah bur nunun yeli harman savurarak gelip makamına oturur. Bir şeyi unuttuk. Yeni amirden önce kocaman çiçeği gelir yerleşir makam masasının üstüne, Kutlayıcılar için kolonyalar, şekerlemeler hazır edilir. İlk birkaç gün yoğun bir kutlayıcı trafiği görülür. İlkin diğer daire amirleri, sonra parti ileri gelenleri filan. 
Bu ara bir fırsat yakalanırsa persöonel..de kisa bir hoşgeldin ziyareti yapar. Bu kavuk sallayıcı: ları için ilk şirin görünme gösterisidir, Sıradan çalışanlar için ise, itin ağzını kemik tutsun gösterisidir. 


Konukların gelip gitmesi seyrekleşince ilk büyük personel toplantısı-bu müthiş bir gösteridir. 


Arabasına bindiğinin türküsünü çağıranlar amirin gözü önünde bir yerlere oturabilmek için koştururlar. Amir tüm afra-tafra- 


Gayrimenkulün açıkartırma ilanı 


ZEYTİNBURNU SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 


Dosya No: 980/3 SATIŞ 


Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Zeytinbumu Tapu sicilinin Kazlışçeşme mahallesinde kain 1824 Ada, 5 Parsel sayılı 355. M2 miktarlı 


tarla olup Bu yerin 


İMAR DURUMU: Taşınmazın gecekondu islah bölgesinde kaldığı, bitişik nizamda 6.50 metre yüksekliğinde 265 
m2'lik kısma bina yapılabileceği, diğer kısmının bahçe olarak bırakılacağı ve batı kısmındaki imar yolunun gerçekleştirilmesi halinde sokağa ve çıkmaza cepheli bina yapılmasınn mümkün olabileceği belirtilmiştir. 

MUAMMEN KIYMETİ: 1.420.000.00 TI. 


Satış şartları: 


1— Satış 11/7/1980 CUMA günü saat 15.00'den 15.30'a kadar ZEYTİNBURNU SULH HUKUK KALEMİNDE açık tırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen ıymetin /675'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21/7/1980 PAZARTESİ günü aynı yerde saat 15.00'de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 


İLAN 
T.C 
BEYOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı:980/124 
Davacı Nazlı Kulpcan tarafından davalı Hayrettin Kalpcan aleyhine mahkememizde açılın boşanma davasının yapılan duru şmasın da 


ta sarih adresi tespit edilemedi- 


Davalı Hayrettin Kalpcan'ın debli, 


ginden dilekçe örneği ve davetiye yerine kain olmak üzere keyfiyetin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmis olduğundan duruşma günu olan 25.6.1980 saat 10.50'de Beyoğlu 2, Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi izu- 


mu ilanen tebliğ olunur, 5.5.1980 (Basm: 4081666) 


%10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (y) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve /10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 


5— Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecelanı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 980/3 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları iiau olunur. 4/6/1980 


(4) İlgililer tabirine irtifak hakkı salipleri de dahıldir. 


(Basın: 4087-665) 


£ LE 


sı ile omuzları kaf dağında, personelin yerleşmesini bekler. Sessizlik sağlanınca ağırdan başlar söylevine. Ses tonu giderek yükselir. Oklar, söylerim kızım, anla gelinim hesabı belli kişilere yöneltilir. Üstünkörü bir "Benim çizgimde yürümek zorundasınız" çağrısı yapılır. Toplantı üstü kapalı, kırk katır, kırk satır uyarısı ile son bulur. 


Gösteri viter, personel işinin başına döner. Çalışma hevesleri noktalanmıştır. Büyük sürgünler- den önce daire içi değişikliklerin hemen başlayacağı kesindir. 
“Keramet buyurdunuz efendimciler'' ile amirin görüşmeleri sıklaşır. Verilen her raporun ispiyo- nun årdindan bir ''personėle duyuru" asılır. Ve küçük değişiklikler başlar. Küçük ağaçtan maşalar, kurum kurum kurularak gelip eğreti atlarına binerler. 


Fitil alınmıştır bir kez. Amir karşı görüşlüleri sık sık makamına çağırıp haşlar. Karşısındaki de insan mı? Onun da bir şerefi, haysiyeti var mı? Düşünmez. 
Bordro mahkumu yele tüküre- nin asıl kendi yüzüne tükürdüünü düşüne düşüne sabreder. 
Gok amirler görmüştür. Bunların temeli buz üstündedir. 

İt ürür, kervan yürür. 


Mem-Der Konya Temsilcisi 
Zeki OĞUZ 


mecalini de kırdı. Artık bugün. gerçekten 'ekmek aslanın ağzındadır! 

Bütün bunlardan dolayı bir çıkış yolu, bir çözüm umudu göremeyen insanların soluğu dışarda almak istemesi bir ölcüde mazur değil midir? 


Bu nedenlerden dolayı belki mazur görülebilir ama meselenin bir de diğer yanı var. Oralar cennet mi? Aldıgımız haberler hic de cennet olmadığını gösteriyor. Bir kere giden insanlara sınırda olmadık zorluklar çıkarıyorlar. En sonunda girilebilse bile orada her türlü şarta razı olarak giriyorlar. En olmadık işlerde, kaçak ça- 


lar. Ancak en düşük ücreti alabiliyor - 


lar. 


Alman makamları, yine de fazla işçi girmesinden memnun değildirler. 
Çünkü kötü şartlarda da olsa çalıştıracağı işçi sınırlıdır. Ve bu akışı durdurabilmek için kara kara düşünmektedirler. Son aldığımız haberlere göre sınırdan giren Türklerin ellerini muayene etmekte, işçi eline benzeyenleri geri çevirmektedirler. Bu barajı aşıp girebilenler de yukarı da belirttiğim gibi, her türlü perişanlığı göze almak- 


tadırlar. 


ÇÖZÜM ÜLKEMİZDEDİR! 


Sebebi düşünülünce insanların bu göç edişi haklı ve mazur görülebilir. 
Ama bu köklü bir yaradır. Yara tedavi edilmeden kanama durmayacaktır. 
Düzen partileri, AP, CHP, MSP, MHP bu yarayı tedavi edebilirler mi? Dışarıya bel bağlayan, kredilerle, zamlarla, işçileri işten atmakla ekonomik krizi durdurabileceğini sananlar bu 


Polatlı'nın Yağcıoğlu köyü şehir merkezi- ne 70 kilometre uzaklıkta, Köylüler çocukları daha iyi okusun diye eskisinin yanına iki 
dershanelik bir okul daha yapıyorlar. Ama 5 
öğretmen kadrosu olduğu halde köye üç öğretmen veriliyor. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri için öğretmen gönderilmiyor. Her gün belki öğretmen gelir diye sınıflara girip 0- 


(AydınlıkEj 


sorunu çözebilir mi? Yılların tecrübesinin çözemeyeceklerini göstermesini bir yana bırakalım, onlar bu yaranın bizzat sebebi ve sorumlusudurlar. Bu partiler ya iktidara geldiler ya da ortak oldular, bırakalım yarayı iyileştirmeyi, tam tersine bunalımlarını ha- 


fifletmek için yaradan 'medet umdu- 


lar. İşçilerimizin dövizlerine göz diktiler. Bu dövizlerin hangi sıkıntıların, hangi acı ve gözyaşlarının ürünü oldu- 


ğunu akıllarına bile getirmediler. 


Bütün bunların sorumlusu şüphesiz ki, bugüne kadar ülkemizi yöneten partilerdir. Onlar, insanlara bu güzel yurdumuzu, bu verimli toprakları terkettirecek hale getirdiler. Bu gerçeği başka bir yazımızın konusu olarak bir tarafa kaydettikten sonra, şunları söyleyerek bitirmek 


istiyorum. 


Çözüm ülkemizdedir. Anarşi belasından zarar görenler, zamların haya- 


tı dayanılmaz hale getirdiği ve belini 


büktüğü yurttaşlar: Kaçınız Alamanyalara gidip dertlerinizi halledebilirsiniz? Ya geride kalanlar? 


Partimiz, halkın acılardan sıkıntılardan kurtuluşu için mücadele ediyor. Türkiye İşçi Köylü Partisine sarılın. Hep birlikte mücadele edelim. 
Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in de belirttiği gibi 'kişisel çıkış yolları aramak çözüm değildir. 


Polatlı'nın Yağcıoğlu köyü çocukları “öğretmen” istiyor. 


Yıl boyu öğretmen beklediler 


turan, okumak için can atan bu çocuklar bir yılı beklemeyle geçirdiler. Okullar okunamaz hale geldi diyen hükümetten bu çocuklar bir yıldır başka hiç bir şey değil öğretmen istediler. Öğretmenleri oradan oraya sürmesini bilen hükümet yetkililerinin Yağcıoğlu'na iki öğretmen göndermek için acaba hiç boş vakitleri 


yok muydu? 


Düzce' de komandolar saldırıyor, yetkililer seyrediyor 


MHP Genel Baskan Yardımcısı 
Agah Oktay Güner'in Düzce'ye, Türkeş'in Bolu'ya gelişinden sonra saldırganlık işaretini alan ülkücü komandolar eylemlerini iyice yoğunlaştırdılar. Önlem alınmadığından gün geçtikçe saldırganlaşıyorlar 


MHP-MİSK, ÜYD, ÜİD'nin bir arada bulunduğu binanın oto park çevresinden ve ana cadde- den insanlar doğru dürüst. geçemiyorlar. Herkeste bir tedirginlik var. Çünkü ülkücüler köşe başlarını tutmuşlar gelen geçene saldırıyorlar. Dövüyorlar. Tehditler savuruyorlar. Zaman zaman havaya ateş ederek korku yağdırıyorlar. Esnaf huzursuz. Zoraki para toplanıyor, dergi, gazete sa- 


Buyurun millete gelin sayın Demirel 


Her akşam televizyonda 
Demirel "millete gidelim, niye korkuyorsunuz" diye soruyor. 
Anayasa için değil, bizimle bir gün birlikte yaşamak iiçin buyrun Demirel, acaba korkma- dan gelebilir misiniz? 


Ben milletin bir evladıyım en az sizin kadar, bizim eve buyrun, Size mükellef bir sofra kuranız. Bir haftalık yemek paramızı vermekten kaçınmayız. Feda olsun size 300 liralık et. Feda olsun 100 liralık soğan. Pek şeker bulamıyoruz ama nasılsa aynı milletteniz, siz bir zahmet getirirsiniz. 

Anayasadan memnunuz sayın Demirel, siz soframıza buyurun hele, acaba sizi doyurabilir miyiz? Bir Okuyucu 


tılıyor. Herkes olay çıkmasından çekiniyor. 


Faşistler Düzce Öğretmenler Derneğine saldıra saldıra öğretmenlerin derneğe gitmelerine mani oldular. En sonunda da derneği işgal ettiler. Derneğe ait eşyaları, fişleri, evrakları tahrip ettiler yağmaladılar. Balkonda bulunan M.Kemal Atatürk'ün Kocatepe de yürüyüş portresi kaldırılmış. Derneğin altındaki Tüketim Kooperatifinden alış-veriş yapılamamaktadır. 

Sahte TKP'liler ve yörüngesindekiler mücadele yerine köşe bucak kaçmaktadırlar. Durmadan pasifizmi yaymaya çalışıyorlar. 
Derneği müstecire kiraya verip işin içinden sıyrılmaya ça- 


lışıyorlar. Dernek şimdi kapalı tutuluyor. (o Öğretmenler hem 'TKP'nin ihanetiyle hem de faşistlerin saldırısıyla karşı karşıyadır. 
Öğretmenler bu arada Anayasa bayramını ku layamadılar. Faşistlerin saldırısından öğretmenler derneklerine Türkiye ay-yıldızlı milli bayrağını çekemediler Atatürk heykelinin önüne çelenk koyamadılar. 

Ülkücü militanlar şimdi de 
Park Gazinosunu ele geçirmeye çaışıyorlar. Gerek gazinonun içinde gerekse bahçesinde gövde gösterisi yapıyorlar. Gruplar halinde masalarda oturup diğer masalardâki insanları rahatsız ediyorlar. Laf atıyorlar. 

İşte şehrimizdeki son olaylar böyle. Pekala bunun sorumlusu 


kim? Hükümetin başı Demirel ve AP değil mi? Düzcemizde bunca olaylar ateş açmalar, işgaller, tehditler oluyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Sanki hiç bir yetkili yokmuş gibi. Nerede huzur ve asayişi sağlayanlar? Nerede Kaymakam? Nerede emniyet Nerede diğer kuruluşlar? Neden önlem alınmaz. Neden susulur? Şehrimizin de bir anarşi yatağı haline gelmesi mi isteniyor. 
Nedir? Bu durum hem ilginç hem de ibret vericidir. 

İnsanlar öldüğünde başsağlığı, geçmiş olsun dileklerini istemiyoruz. Daha büyük olaylar çıkmadan bir an önce tedbir ve önlemler alınmalıdır. Halkın artık sabrı taşmaktadır. 

Bir okuyucu 


Uyanış günü 


Bir yazgı değil gardaş, 
Bu bir.kan kusturma oyunudur. 
Usta ellerin çirkin dökümünde Yiğit yaşamlarından uzak, 
Bir kandırmacadır paslı beyinlerde... 
Kara sevdaysa yeşil dağların eşiği, Memoların, Fatoların boyunduruğa vurulduğu teodalde, 
Kara bir düzendir omuzlarımızda... 
Büyüdükçe büyüyenlerin pis j çıkarlarına, 
Yürüyorsak onun içindir. 
Renkli aynaların sahtekar yansısına Haykırıyorsak onun içindir, İnsan satımına öfkeli... 
Sıvazladılar önce omuzlarımızı Ses çıkarmayalım diye, Çalıştırdılar durmaksızın Potinlerine bağ oluncaya dek. 
Ve, artık uyanış günü, 
Yoz yüreklerin inadına... 
Serdar SİNOR 


Türkiyem 


Bir beyaz tebeşir bir kara tahta 

Gönlümüzü süsleyen sen Türkiyem 

Bağımsızlık savaşının ruhunu 

Kavgamızda besleyen sen Türkiyem. 
*x* 


Doğu batı ayırımı yapmadan 


“Hakkaniyet ilkesinden sapmadan 


Atatürk'ün devriminden kopmadan 

En ön safa sesleyen sen Türkiyem. 
#** 

Türkiyeli olan insan aç olmaz 

Şundan bundan ayırımı hiç olmaz 

Bir vurunca zulmü yıkmak güç olmaz 


Dalı dala yaslayan sen 1 ürkiyem *** 


Şah olanlar güvenmesin tacına Zorlu tekme iner bir gün kıçına Katırlar hayınların göçüne Ussuzları uslayan sen Türkiyem. 


A.Turan KUL 


Aydıralı 


BOTUN ÜLKELERİN TŞÇTLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN 


BAYAŞ Basın Yayın A.Ş. 


Yazı İşleri Müdürü: 


“Haber ve Makalel 


adına sahibi ve Sorumlu Müdür; 


Genel Yönetmen 
ORAL ÇALIŞLAR 


Elazığ Devlet Hastanesi doktorsuz kaldı 


Elazığ'da 50 sağlık 


personeli 21 ile s 


; ELAZIĞ (ÖZEL) 
MHP » AP teşkilatlarının hazırladıkları listeleri uygulayan Demirel hükümeti 
Elazığ hastanelerinde çalışan 50 
memur ve hastabakıcıyı çeşitli illere sürdü, Elazığ'daki kamu kuruluşlarında görev yapan birçok müdür tayin edilerek yerlerine MHP'liler'yerleştirildi. 

Elazığ'dan başka illere sürülen memurlar gazetemize yaptıkları açıklamada tüm ilerici ve CHP'li memurların sürgün edilmesi için yeni listeler hazırlandığın belirterek şunları söylediler: 

"Bize gelen yazıda normal tayin olduğu yazılıyor, Bununla bakanlık kimi aldatacak? Peki, normal tayinse neden bir tek MHP'linin tayini başka illere çıkmıyor? 50'ye yakın memurun tayini çıktı, Ortada MHP'nin bir gayesi var, O'da, Elazığ'daki bütün kamu kuruluşlarını ele geçi- 


rip MHP'nin karargahı haline getirinek, AP hükümeti de MHP' 
niğ bu arzusunu yerine getirmiştir," : 


ELAZIĞ DEVLET 
HASTANESİNDE BİR TEK 
DOKTOR YOK 

Öte yandan 200 yataklı Elazığ Devlet Hastanesinde bir tek doktorun bile kalmadığı öğrenildi, Hastanede yatan 50 kadar hasta dışardan gelen doktorlarca tedavi ediliyor, Danıştaya başvuracaklarını açıklayan hastane çalışanlarının bazılarının 


(Devamı sa. 6 sü, 8'de) 


AP” nin atadığı müdür, Karayolları 8. Bölgeyi 
MHP karargahı haline getirdi 

hükümetinin kurulmâ- 


AP sından sonra karayolla- n 8. Bölge Müdürlüğüne getirilen MHP yanhsı Naci Berilgen bölgeyi MHP'nin karargahı haline getirdi, Geçen yıl 1500 işçinin işine son veren Berilgen, iş mevsimi geldiği halde bu işçileri geri almıyor. 

Nisan ayında da birçok işçiyi sırf CHP'li oldukları için Elazığ' dan başka yerlere süren Berilgen, MHP yanlısı yeni işçiler alıyor. 

Öte yandan MHP yanlısı Yol- 
İş Sendikası, işçilerin çoğunluğunun üye bulunduğu Doğu Yapı ve Yol İşçileri Sendikasını işyerinden atmak için, işçileri "Eğer Yol-İş Sendikasına üye olursanız sizi hemen işe alırım" diye de tehdit ediyor, 

Gazetemize açıklamada bulunan Doğu Yapı ve Yol İşçileri Sendikasına üye işçiler Naci Berilgen'in müdürlüğe getirilmesin- den sonra 8, Bölgede huzur kalmadığını anlatarak şunları söylediler: 

“Karayollarında birçok kişi sabahtan akşama kadar boş dolaşıyorlar, Meğer bunların görevi işyerinde fedailikmiş, Birçok işçi CHP'lidir diye defalarca MHP" lilerin saldırısına uğradı. Saldırganları da Naci Berilgen himaye etmektedir." 

Sendikanın atılan işçilerin geri alınması için mahkemeye başvurduğunu açıklayan işçiler Berilgen'in bunları geri almamakta ısrar ettiğini söylediler, 


ELAZIĞ (ÖZEL) 


” Ödenek vok” diyerek oyalıyorlar 


Mut” ta 300 öğretmen aylardır ek ders ücreti alamıyor 


MUT (ÖZEL) 

ÖY ilkokullarında görev 

yapan 200'ü aşkın öğretmenin mart ayından bu yana üç 

aylık ek ders ücretleri ödenmiyor. 

Bu arada Mut merkez ilkokullarında görevli 100'den fazla öğretmen de iki aydır ek ücretlerini alamadılar, 

Öğretmenlerin ücretlerinin ödenemesinin "ödenek yokluğu" gerekçesiyle yapılmadığı söyleniyor. 


USAŞ işyerlerindeki grev iki ay daha ertelendi 

ANKARA (AA) 


AKANLAR Kurulunun 

Uçak Servisi Anonim Şirketı (USAŞ) işyerlerindeki grev uygulamasının 2 ay daha ertelenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. 

USAŞ işyerlerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Türk Sivil Havacılık (Hava-İş) grev kararı, Türk Taşıt Kamu İşverenleri Senaıxası da (TUTIS) lokavt karan almıştı, 


ürüldü! 


m Elazığ'daki kamu kuruluşlarında çalışan bir çok müdürün yerine MHP'liler yerleştirildi 


m Mut Orman İşletmesinde 


ganan CHP'li 


personel de AP-MHP işbirliğiyle sürgün edildi 


ahallesi halk muoyuna oruz 


Kaleiçi M 

rumunu Kana amak iste 

kanbiğa duyurmaya 


ı evlerinin du- 
"Farelerle ya- 
+ yazılarıyla Baçalışıyor. 
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Avrupa, Demirel” in 
“tek adam olma hırsından” endişeli 


NİYAZİ TERZİ (LAHEY) 
EMİREL hükümetinin Türkeş'le elele verdikten sonra başta Anayasayı ve birçok demokratik hakkı ortadan kaldırmak istemesi, uzun bir süredir Avrupa kamuoyunu meşgul ediyor. Birçok gazete Demirel'in "tek adam olma hırsında olduğunu" yazıyor, Son 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramında Demirel'in aldığı tutuma dikkat çeken Hollanda gazeteleri, "Demirel, istemediği Anaygsa Bayramını kutladı" şeklinde manşet bir haberle Tü xiye'deki son gelişmeleri ele aldılar, Hollanda'nın en ciddi gazetelerinden NRC Handelsb- 
(Devamı Sa. 6 Sü.5) 


Antalya'nın Kaleiçi semti halkı feryat ediyor: 


“Tarihi eser diye çivi bile çaktırmıyorlar, evler başımıza çökecek” 


A 


NTALYA'nın Kaleiçi semti evlerinin tamir ve bakımının yasaklanması üzerine "Yeter 


İSMET ÖZÇELİK (ANTALYA) 
halkı "Tarihi eser" gerekçesiyle 


artık, evler başımıza çökecek'"'dedi. 


Yüzlerce Antalyalının 


yaşadığı Kaleiçi semtindeki evler bir süre 


önce Bakanlık emriyle "Tarihi eser olarak korunmaya" alınmış ve 


evlerin onarım ve bakımı 


yasaklanmıştı. Evleri her an yıkılma 


tehlikesi altında bulunan Kaleiçi semti halkı farelerin cirit attığı 


konutlarına bir çivi bile çakamaz 


durumda kaldı. 


Gazetemize açıklamada bulunan ve evlerinde farelerin cirit attığı Kaleiçi sakinleri, "Bize bir çivi bile çaktırmıyorlar, Zaten bü- 


Bir haftadır takip ediyorlardı TİKP Şişli İlçesini saran saldırganlardan biri silahlı olarak yakalandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
AĞLAYAN'da bulunan 
TİKP Şişli İlçe binası, bir grup tarafından sarıldı.İlçe binasında bulunan parti yöneticileri tarafından güvenlik kuvvetlerine durumun bildirilmesi üzerine, gelen ekipler saldırganlardan birini silahı ile birlikte yakaladı. 

Son birkaç gündür Çağlayan' 
da gelişen anarşi olayları üç kişinin ölümü ile sonuçlanmıştı. 


Bu cinayetlerden sonra, bazı gruplar saldırılarını artırdı. TİKP' yi hedef alan bu saldırıların sonuncusunu, Çağlayan halkı tarafından Cami Cemaatı adı altında kurulan yardımlaşma derneği içine sızan birtakım saldırganlar tarafından yapıldığı bildirildi. 
Önce parti binasını saran grup, partiye karşı kışkırtmalarda bulundu. Daha sonra sataşmalara başlandı. Bunun üzerine TİKP 


(Devamı sa. 6 sü. 7'de) 


tün evler ahşap. Boyle giderse bir gün evlerimiz üstümüze yıkılacak"' dediler. Mahalle sakinlerinden bir yurttaş da, "Zaten her tarafını fareler deldi. Gece farelerle beraber yatıyoruz, Bunlara'tari» hi eser diyorlar. Bu evlerin neresi tarihi'eser, üflesen göçecek; Evet, tarihi eserler de yar,'ama, birçoğunun "tarihi eserle ilgisi yok. 
Böyle giderse, Sayın Bakan bizim cesetlerimizi de tarihi eser diye saklamak zorunda kalacak" şeklinde konuştu, 

Öte yandan, tarihi eser diye boşaltılan evlerin esrarkeşlerin yatağı haline geldiğini anlatan mahalle sakinleri, Bakanlıktan en kısa zamanda gerçekten tarihi eser olan evleri saptamasını, diğerlerine ise onarım ve bakım izni verilmesini istediler, 


Türkiye İşçi Köylü Partisi 1 il ve 
5 ilçede daha örgütlendi 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Merkezinden yapı- 


lan açıklamada partinin yeni örgütler kurduğu belirtildi, Yeni kurulan örgütler şunlar; 


Balıkesir İl örgütü: 


1, Bülent Kumral (Başkan) 
2. Gülağa Kazankaya 
3, Lütfü Ergen 


Serbest 
Öğrenci 
İnşaat Ustası 
(Devamı Sa. 6 Sü.1) 


Birikir damla damla karanlığı eritir Aydınlık'ı yaratan halkın alınteridir 


Kermes'te sergilenen eşya ve giyecekler satılarak AYDINLIK'a maddi destek sağlanıyor. 


Aydınlık'ın dostların 


j 


in el emeği, göz nuru Ankaralılara sunuldu 


K İMBİLİR kaç kişinin el emeği, göz nuru ince ince işlediği el sanatları gazetemiz çalışanlarının düzenlediği Kermes'te Ankaralıların beğenisine sunuldu. 

Ankara Sanatsevenler Derneği salonunda teşhir edilen Kermesin bugün üçüncü günü, 

Daha hazırlık sırasında bile kapışılan el işleri, yazmalar, kırlentler, yemek takımları, yatak örtüleri Anadolunun dört bir yanındah gazelemize gönderilen bağışlar. Kızlarımız, kadınlarımız, gelinlerimiz belki onlara da annelerinden kalma çeyizlerini sandıktan Çıkarıp yollamışlar Ankara'ya 

Sadece gelen bağışlar mı? Aydınlık çalışanları bu Kermes için aylardır yoğun bir çalışma sürdürdüler, Ankara'nın gecekondu 

(Devamı sa. 6 sü, 7'de) 


İstihd 


BÜROLAR, 


pd 


alar, 


ILAN, TARIFESI-ABONE 


nt 4U00 TL, 8 hariç diğer sayfalar st/cm 
8. sayfa st/cm 1000TL, 
TL. Doğum, evlenme, ölüm st/5'cm 2000 
ilanlar kelim'eşi 30 TL, 

ABONE; Yurtiçi 3 aylık’ 900 TL. 6 aylık 1800 TL. 
1 yıllık 3600 Tİ. Yurtdışı 3 aylık 1125 TL. 6 aylık 


Tel: 38 57 ADANA:KıZılayCad.İ04 Sok.No: 23 Tel: 103 42 EE 2790711 yillik 4500 TL, Dış ülkeler için posta üc- 


enkli sem 1700 
L. Küçük 


am fazlası var diyorlardı 


Taris 'e yeni alınanların sayısı 1000'i aştı 


m Taper-İş: "Yeni alınanların arasında katil zanlıları var” 


İZMİR (ÖZEL) 

AP hükümetinin kurulmasın- dan bu yana Tariş'e alınan yeni işçi sayısının 1000'i geçtiği açıklandı. Tariş'te çalışan, bekçi, odacı ve büro elemanlarının sendikası olan Taper-İş Genel Başkanı Yurtkan Görsev'in verdiği bilgiye göre, iplik fabrikası ve üzüm depolama kadrolarına alınan yeni işçilerin hepsi de bekçi kadrosunda gösteriliyor. 

Ocak ayından bu yana, istih dam fazlalığı gerekçesiyle 2000'e yakın işçinin çıkarıldığı Tariş işletmelerinden 400'ü aşkın Taper-İş üyesinin de çıkarnldığını bildiren Görsev, yeni alınan işçiler arasında katil zantılarının bulunduğunu açıkladı. 

TARİŞ İŞÇİSİNİ DÖVEN 
MHP'LİLERİN KİMLİKLERİ 


AÇIKLANDI 
Taper-İş Genel Başkanı Yurtkan Görsev, 24 Nisan günü 


Tariş Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan Abdurrahman Uzungökoğlu'nu işyerinde döverek burnunu kıran komandoların isimlerini açıkladı, Nurettin Temiz, Mithat Keleş, Ramazan 
Arık, Emin Şahan ve İbrahim Karaaslan isimli komündoların emniyete ve sıkıyönetime şikayet edilmesine rağmen, Tariş Genel Müdürlüğünde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi, 


Bahtiyar: 
” İran'da yakında olacak olaylarda ben de görev 


alacağım” 


New York Times: "Yasaları ihlal ederek İran'a giren bir hükümetin, İran'a seyahatı yasaklaması saçma bir karardır”, 


PARİS (NEW YORK) 
EVRİK Şahın son Başbakanı Şahpur Bahtiyar, 
Fransız TV'sine verdiği demeç- te, İran'da Homeyni yönetimine karşı hoşnutsuzlukların arttığını ve Homeyni'nin kontrolü elden kaçırdığını ileri sürerek, "Şüphesiz ki yakında İran'da birşeyler olacak ve ben bir milliyetçi olarak olaylarda görev alacağım" dedi, 


“Yeterince güçlü olduğumuzu anlayınca sesimizi yükselteceğiz" diyen Bahtiyar, Irak hükümetiyle bir teması olup olmadığı yolundaki bir soruya, "'İstediğim ülke ve kişilerle temas kurma hakkım vardır" dedi, 


"SAÇMA KARAR" 
Tahran'da "ABD'nin suçları" konferansına katılan Amerikalılardan üçü New York'a döndü. 
Amerikalıların elindeki belgelere gümrükte el kondu, 


Amerikalılardan Prof, Lennox Hinds, "Yasaklamayı ve sonuçlarını bilerek konferansa katıldık" dedi, 


"New York Times" gazetesi, Amerikalıların Tahran'a gittikleri için cezalandırılmasına karşı çıkarak, "'Kaldı ki yasaları ihlal ederek İran'a giren ve İran toprakları içinde kurtarma girişiminde bulunan bir hükümetin, İran'a seyahatı yasaklaması, saçma bir karardır" dedi. 


OPEC bakanları 
Cezayir' de toplanıyor 


CEZAYİR 

OPEÇ ülkeleri Petrol Bakanları 

Toplantısı yarın Cezayir'in başkenti Cezayir'de başlıyor. 

Bakanlar, yeni petrol fiyatlarını belirleyecek. i 

Bakanlar, geçtiğimiz haziran ayından bu yana dördüncü kez bir araya geliyorlar. 

Toplantıda gelişmekte olan ülkelere 4-6 milyar dolar yardım 
yapılması ve Venezüella'nın, 20 
milyar dolar sermayeli bir "Üçüncü Dünya Kalkınma Bankası" kurulması yolundaki önerileri de ele alınacak. 


Yugoslavya” da yüzde 30 oranında devalüasyon yapıldı, 


BELURAD 
UGOSLAVYA hükümeti dinarı yüzde 35 oranında devalüe etti, Devalüe kararının, ithalatı azaltmayı ve ihracatı artırmayı hedef alan ve ekonomiyi düzeltmeyi amaçlayan tedbirler çerçevesinde alındığı bildirildi. 
Kararla, yerli ve yabancı paralar arasında dengenin oluşturulaca: ğı da ifade edildi. 
Son devalüasyonla, 20-21 di nar olan bir ABD doları, 27 3€ dolardan işlem görmeye başladı. 


Tekelin son zammından sonra 100 gramlık çay paketlerinin içinden çay yerine katılaşmış küf parçaları çıkıyor. 


Halk, Tekel'in 100 gramlık çay paketlerinden şikayetçi 


Hem zamlı, hem küflü. 


E Zam haberiyle birlikte gelişigüzel stok edilen çaylar, kul- 


lanılamayâcak durumda. 


ABDULLAH KURTAY 


EKEL'in son zammından sonra, İstanbul'da satılmakta olan 100 gramlık çay paketleri küflü çıkıyor. 

Zam haberinden hemen sonra gerek bakkallar ve gerekse Tekel yetkililerinin gelişigüzel çayları stok etmesinin küflenmeye neden olduğu belirtiliyor. 

Son günlerde satılan çayların küflü çıkması konusunda görüşlerini belirten bir yetkili, şunları söyledi: 

"Çayların küflenmesinin asıl nedeni zam haberleri ile birlikte tefecilerin çayı gelişigüzel stok etmesidir. Ancak, Tekel de büyük ölçüde suçludur. Çünkü çaylar gelişigüzel paketlenmekte ve hiç bir zaman sıhhi şartlar göz önünde bulundurulmamaktadır. Aslında içtiğimiz çayların çoğunda bir sü- 


rü hastalık mikrobu var," 


Hindistan ve Sovyetler, Afganistan'ın işgali konusunda görüş ayrılığını koruyor 


m Brejnev Hindistan'a gidecek 


DIŞ HABERLER SERVİSI 

OVYETLER Birliği'ni ziyaret etmekte olan Hindistan Dışişleri Bakanı Rao Brejnev'le yaptığı görüşmelerin "'yararlı"' olduğunu söyledi. Rao bu görüşmelerin her iki tarafın birbirinin Afganistan konusundaki görüşlerini daha açık bir şekilde görmesine yol açtığını belirtti. 

BBC Radyosunun muhabiri Afganistan konusunda Sovyetler le Hindistan'ın otutumlârının farklılığını koruduğunu haber verdi. 

Hindistan o Dışişleri Bakanı Rao, gazetecilerle yaptığı görüşmede Hindistan'ın bölge ülkelerinin egemenliklerini ve bloksuzluklarını sürdürmeleri için özel kaygı duyduğunu söyledi. 

Öte yandan görüşmeler sırasında Brejnev'in Rao'ya "Dış müdahalenin sona ermesi halinde Sovyet askerlerinin Afganistan dan geri çekileleceği"' yolundaki iddiasını tekrarladığı bildirildi. 

AFGANİSTAN KOMİTESİ 

TOPLANDI 

İslam Konferansı Afganistan Komitesi Sovyet birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesini sağlamak amacıyla Sovyetler Birliği Afgan hükümeti ve Afganistan'da silahlı mücadele veren mü cahitlerin temsilcileriyle görüşmeler yapmayı kararlaştırdı, 

Komite'nin Tahran'da üç gün süren Çalışmaları sonucunda yapılan açıklamada, Babrak Karmal'ın temsilcileriyle görüşmenin bu yönetimi tanımak anlamına gelmediği belirtildi. 

Açıklamada, Afganistan rununun çözümü için taraflarla görüşmelere derhal başlanacağı ve Komite'nin sonucu değerlendirmek amacıyla '15 gün sonra tekrar toplanacağı bildirildi. 

İslam Konferansı Dışişleri Ba- 


s0- 


kanlarının Islamabad'daki toplantıları sırasında kurulması kararlaştırılan Afganistan Komitesi Konferans Genel Sekreteri Habib Şatti, İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade, ve Pakistan Dışişleri Bakanı Aga Şahi'den; oluşuyor. 

Öle yandan Afganistan'da başkent Kabil'e 20 kilometre mesafede, Sovyet işgalcileriyle direniş kuvvet leri arasında şiddetli çarpışmaların olduğu gelen haberler arasında 

BREJNEV 

HİNDİSTAN'A GİDECEK 

Hindistan Dışişleri Bakanı Narasimh Rao'nun Moskova'ya yaptığı dört gümük ziyaretten sonra yayınlanan ortak bildiride, SSCB Devlet Başkanı Brejnev'in bu yıl içinde Hindistan'ı resmen ziyaret edeceği açıklandı. 

Ortak bildiride, Brejnev'in ziyaret tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. 


Vietnam 
Kamboçya” nın işgali konusunda, Asean ülkeleri arasında ayrılık yaratmaya çalışıyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
ANOİ Radyosu Vietnam 
Dışişleri Bakanının Singapur ve Endonezya'yı ziyaret edeceğini açıkladı, Hanoi Radyosunun haberi Singapur yetkilileri tarafından onaylanmadı. 
BBC Radyosu muhabiri Singapur'un, Vietnam'la görüşmekte hiç bir yarar görmediğini 


(Devamı sa, 6 sü. 7'de) 


8 Haziran 1980 
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Ders almak 
Hasan Yalçın 


CHP, Rusyacıları yeteri kadar kanatları altıma almadığı ve yeteri kadar kıyım, sürgün ve partizanlık yapmadığı için mi yenilgiye uğradı? Rusyacılar CHP tabanında bu tür fikirler yaymaya çalışıyorlar. AP iktidarının baskılarından bunalan bazı insanlarımızın da bu fikirlerden etkilendikleri gözleniyor. 

"Efendim yapamayana yaparlar. CHP iktidardayken bizi yeteri kadar kollayıp kayırmadı; MHP ve AP taraftarlarını yeteri kadar işten atmadı, sürmedi. İşte şimdi AP iktidara gelince CHP'nin atmadığı bu İnsanlara dayanarak işyerlerine ve devlet dairelerine hakim oluyor vb." Rusyacıların bu tür propagandaya giderek hız verecekleri, böylece CHP örgütlerine sızmaya, hatta bir seçim halinde CHP listelerine kadar tırmanmaya çalışacakları anlaşılıyor. 

Dün iktidardaki CHP'den yararlanarak iç kutuplaşmayı Şiddetlendirmeye çalışan sahte TKP'nin bu kez de muhalefetteki CHP'yi kendine alet etmek istediği açıktır. Üzerinde durulması gereken nokta CHP'nin yenilgisinden hangi derslerin çıkarılması gerektiğidir. 

CHP solcu geçinen Rusyacıları yeteri kadar kollamadığı için değil, tam tersine onu siyasi himayesi altına aldığı için yenildi. Birakalım kanatları altına almayı CHP'nin bizzat kendisinin sahte solcu bir politikaya sürüklenmesidir ki, onu milletin ve halkın geleceğinden kopardı. Millet Rusya nın Afganistan'ı işgalini protesto ederken Ecevit Türkiye' nin bağımsızlığına sırt çevirdi. Sustu. Bırakalım devletin yemliklerini, bizzat CHP teşkilatlarının sahte solcu gruplar tarafından parsellenmesi yolu açıldı. Kitlelerin gözünde CHP, 49 fraksiyondan biri durumuna düştü, 


Biz CHP'nin MHP ile mücadele etmesini, ondan hesap sormasını istemiştik. CHP ise MHP'yi bir tarafa bırakıp vatandaşın üzerine yürümeyi tercih etti. Kıyımların, sürgünlerin odacılara kadar indirilmesinin şimdi, AP zamanında icat edilmediğini herkes biliyor. MHP'nin yaptıklarını aynen yaparak MHP ile mücadele etmeye olanak yoktur. Tam tersine böyle bir politika MHP'yi güçlendirir. Okul kapısı tutmanın, işçi atmanın, memur sürmenin sonunda bazı insanları MHP' nin kollarına atacağı açıktır. Öyle olmuştur. Ama MHP'nin yakasına yapışılması milletin isteğidir.. Milletin isteğiydi. 
CHP bu isteğe sırtını döndü. Hangi partiden olursa olsun bü- 


İSMET ÖZCELIE (ANTALYA) 


Antalya Kız Enstitüsü Sergisi ilgiyle izlendi 


Antalya Kız Enstitüsü öğren- 


Türkiye ile ortak üye statüsüyle bağlı bulunduğu Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasındaki ilişkiler, yaklaşık dörtbuçuk yıldır kilitlenmiş durumda. Demirel hükümetinin Mart 
1980 başlarında Türkiye'nin Topluluğa tam üyeliğini amaçlayan görüşme istemi, bu düğümün çözüleceği kanısını uyandırdı, AET çevrelerinde ve ülkemizde, Demirel hükümetinin attığı adım, bir dönüm noktasına ulaşıldığı izlenimini yarattı. 

AET ile ilişkilerin önümüzdeki dönemde nasıl gelişeceğini öngörebilmek için, Topluluğun kuruluş amaçlarına, dünyadaki yerine ve Türkiye-AET bağlarının geçmişine göz atmak gerekli. 

AET NASIL KURULDU, 
NASIL GELİŞTİ? 

AET 1957 yılında Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un katılmasıyla kuruldu. & İkinci Dünya Savaşı birçok Batı Avru- ? 
pa ülkesinde her alanda ağır bir çöküntü yaratmıştı. Kapitalizmin ve Sanayi Devriminin beşiği olan Batı Avrupa'da savaşın yol açtığı ağır kayıpların giderilmesi ve ekonomilerin güçlendirilme- si, siyasi iktidarların önündeki en büyük sorundu, Ayrıca, savaş sonrasında emperyalist sistemin patronluğu görevini üstlenen ABD de Avrupa'nın durumundan kaygılıydı. Sosyalizmin dünya ölçüsünde, bu arada Doğu Avrupa'da etkinlik kazanması karşısında ABD, Batı Avrupa'nın hızla güçlendirilmesiy - le yakından ilgilenmeye başladı. Yıkılmış Avrupa bir an önce onarılmalıydı. 
İşte ABD, ünlü Marshall Yardımı programını 1947 yılında bu amaçla uygulamaya koydu. Programın iki temel hedefi, "Savaşın tahribatını yok etmek ve "'Komünizme karşı bir blok oluşturmak"' biçiminde ifade ediliyordu. 

Marshall Yardımı ve aynı yıllarda 


Amigo bakan... 


Geçen pazar Galatasaray Lisesinin 112. kuruluş yıldönümü kutlandı. Okulun eski mezunları bir kez daha pilav gününde bir araya geldiler. 

Bu arada geçmiş yıllara göre değişik bir tablo gördük lisenin Tevfik Fikret salonunda: 1971 yılında,Galatasaray mezunu bir Başbakan vardı Türkiye'de: Nihat Erim, namı diğer Şalcı Nihat. Aynı yıl bir başka Galatasaraylı, Çetin Altan zindandaydı. Ve hatta Çetin Altan'ın sinif (Okul sınıfı) arkadaşları zindana pilav bile göndermişlerdi. Yıl 1980 Nihat Erim'den sonra aynı kürsüden Çetin Altan da okul arkadaşlarına seslenme olanağı buluyordu. Altan konuşurken 
Erim neler düşünüyor ve 9 yıl öncesini hatırlıyor muydu? 

* * * 

Pilav günü bir konuşma yapan okulun şimdiki Müdürü 
Şükrü Sarı, konuşmasının büyük bir kısmını "Sayın Bakanım" diyerek sürdürdü. Galatasaraylı olmadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal 


Sermaye akımı yön değiştirmeye başlayınca 


BD, AET'ye karşı umunu değiştirdi 


biliyor musunuz? 

— Ya ya ya şa şa şa Galatasaray Galatasaray çok yaşa! 

Ne dersiniz? Fersoy, dilde "inkilap" hareketinin tamamlandığını, okulların da MHP' lilere teslim edilip "anarşi" nin halledildiğini düşünüp son olarak Galatasaray'ı da mı kurtarmaya heveslendi acaba? 
Eğer öyleyse Galatasaray'a şimdiden gecmis olsun... 


| Birfıkra | 
Olur ama 


Brejnev Gürcistan'da bir çiftliği geziyormuş. 
Sormuş: 


ş: 

— Bu inekler günde kaç litre süt veriyor? 

— 20 litre 

—Bizim Moskova'dakiler 60 litre veriyor, sizinkiler de vesmez mi? 

— Biraz yemi artırırsanız belki 25-30 verir. 


cileri bir yıllık çalışmalarını sergilediler. Öğrencilerin sergisi ilgiyle izlendi. 

Resim, grafik resim ve yapı ressamlık dallarında açılan sergi- de yeni açılan bölümlerin başarılı eserler vermesi takdirle karşılandı. 

Enstitünün yeni bölümlerinden yapı ressamlık bölümü öğrencileri kendilerinin ilk olara bu bölüme başladıklarında çok az talep olduğunu söyleyerek, "Şimdi çok memnunuz ve meee hemen iş bulabileceimizi şanıyoruz"'.dediler. 

Grafik esim bölümü öğretmenlerinden Nejla Erder ve Mehila Ecel de bu bölümdeki öğrencilere mezun olunca çeşitli alanlarda, fabrikalarda, kolayca iş bulma olanaklarının doğabileceğini kaydetti, 


Avrupa'da ABD şirketlerinin yaptığı yatırımlar, siyasi iktidarların çabalarıyla birleşince, savaş sonrasının karanlık görünümü ortadan kalkmaya başladı. 
Ekonominin gelişmeye başlaması ile birlikte, Avrupa Birliği düşüncesi de yaygınlık kazandı. Avrupa'nın ekonomik bir bütünleşmeyi sağlaması durumunda dünya ekonomisindeki yerini daha da güçlendireceği; birbirleriyle rekabetin son bulmasının ve rekabetin Avrupa dışı ülkelere yönelmesinin tüm 

„Avrupa ülkelerinin yararına olacağı gö: 'rüşü savunulmaya başlandı. 

AET'nin kurucuları arasında yer alan Maurice Schuman ve Jean Monnet gibi kişilerin kafasında, ekonomik bütünleşmenin ötesinde siyasi bütünleş me, yani bir Avrupa Birleşik Devletleri 


— Ama bizimkiler 60 
litre veriyor. Hani biraz şey yapsanız... 

— Belki tesisleri daha iyi yaparsanız 35 verir, 

— Bizimkiler 60 litre veriyor. Sizinkiler niye vermiyor? 

— Efendim kadro meselesi. O da halledilirse en fazla 45 belki 
50... ` 
— Yani 60 litre vermez mi hiç? 

z Verir vermesine a- 
.ma biraz sulu olur... 


Fersoy da pilava gelmişti. 
ma ükrü 
Sarı, "Sayın Bakanım" sözünü biraz fazla kaçırınca, salondakilerden biri dayanamadı: 

— Anlaşılan bizim Sarı 
Şükrü, Bakan'a yağ çekip yeni bir mevki isteyecek. Yoksa yeniden Paris Öğrenci Müfettişi mi olmak istiyor? 

* * * 

Pilava renk katmaya çalışan birisi de Bakan Fersoy ol; du. Israrlara dayanamayıp kalkıp bir de konuşma yaptı. 
İşte Galatasaray şöyle şanlıdır, böyle allıdır... vs....Fersoy konuşmasını nasıl tamamladı 


tün vurttaşlara gönül huzuru veren, ayırım yapmayan, bölünmeye ve bölücülüğe kesinlikle karşı çıkan bir politika: İşte MHP'nin çanına ot tıkayacak, onu tecrit edecek durum buydu. Tabii böyle bir politika sahte solu palazlandırma politikasıyla birlikte izlenemezdi. CHP de izleyemedi. Sonuç kendisinin yenilgisi ve bölücülerin güçlenmesi oldu. 


Şimdi kalkıp sahte TKP'li akıl hocalarına kulak vermek hastaya ilaç yerine zehir vermekten farksızdır. CHP, yenilgisinin nedenlerini doğru tespit etmezse, daha da ufalanmaktan başka bir yere varamayacaktır. 


İ mmm a, 


BAKIRKÖY 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 


1979/3641 


İpotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen Bakırköy Kocasinan köyü Soğanlı Tabya mevkiinde kain 7 pafta 12256 parsel (Bu parsel ifraz görerek 1096-1097) parsellere ayrılmış 307.75 miktarlı olarak her iki parsel dahilinde kargir bir inşaat başlanmış ve bu inşaatın zemin katandaki 32/X042 arsa paylı ve kat irtifaklı (8) nolu dükkanım tamamı Bakırköy 2. İcra Memurluğunca satılarak paraya çevrilecektir. 

İMAR DURUMU: Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 11.2.1980 tarih ve bila sayılı imar durumu belgesinde bina yüksekliği 6.50 m. bina derinliği kroki, komşu mesafesi 5.00 m. önbahçe mesafesi 5.00” m. arka bahçe mesafesi 3.00 m. ve ayrık nizam şeklinde inşaata müsaade edilmektedir. GAYRİMENKULUN EVSAF VE KIYMETİ:Bahis konusu punia Bakırköy Kocasinan köyü Soğanlı Tabya mevkände Sıra Evler ile Yıldız Sokaklarına cepheli 7 pafta 12256 parsel sayıli ve 307.75 m2 miktarlı arsa dahilinde inşa edilmekte olan B.A. Karkas kargır apartmanın zemin katında kat irtifakına ayrılan 42/1042arsa paylı (8) nolu dükkanıdır. Dükkan takriben 26 m2 civarında olup doğra- ma aksamı yerlerine konmuş sıvası yapılmaktadır. Elektrik ve su tesisatanın kaba kısımları ikmal edilmiştir. Halen dahilinde çalışılmakta olup yapıda kullanılan malzeme ve işçilik birinci sınıftır. Apartmanın mevki imar durumu tarzı inşaası kullanılan malzemenin cinsi ve kıymete mü- 


l retmenlerden en az 100'er lira alıyorlar. Bu 


Ne 7 


Öğretmenlerden zorla bağış toplanıyor 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 

Diyarbakır Merkez köy ilkokullarında görev yapan öğretmenlerden ay başlarında maaş aldıklarında bağış adı altında tehditle para toplandığı öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile aynı binada bulunan ve ilkokul öğretmen- 


„lerine maaşlarını dağıtan mutemedin kapısını 


tutan DDKD'liler "Şu anda kapalı bulunan Töb-Der için para topluyoruz" diyerek öğ- 


21.11.17 


paraların nerede toplandığı ve kim tarafin- dan harcandığı öğretmenler tarafından bilinmiyor. Kapalı bulunan Töb-Der adma topladığı söylenen bu paraların DDKD'lilere ulaştığı ve onların militanlarınca harcandığı sanılıyor. Bu arada İGD'lilerin de bağış toplamaları iki grubu birbirine düşürdü. İGD titerin vazgeçmesiyle haraç toplamaya devam eden DDKD'lilerin önlenmesi için öğretmenler Sı- 


kıyönetimin tedbir almasını istiyor. j 


fikri yatıyordu. 

1951 yılnda kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ile aynı yıllarda oluşturulan Benelux (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'tan meydana gelen bir örgüt) ve daha sonra kurulan Avrupa Atom Topluluğu, AET'nin kuruluşuna öncülük etmişlerdir. 

1957'de altı Batı ülkesinin imzaladığı Roma Antlaşması ile AET doğmuş oldu. Antlaşmanın ilk amacı, üye ülkeler arasındaki gümrük birliğini sağlamaktır. Bu yolla, üye ülkelerin kendi aralarında yürüttükleri ticarette gümrük vergilerini ye miktar kısıttamalarını kaldırmaları, kendilerinin dışındaki ülkelerle olan ticaretlerinde de aynı gümrük politikalarını ouygulamalar; öngörülmektedir. örneğin Batı Almanya'ya da Fransa, Japonya'nın ihraç ettiği fotoğraf makineleri için aynı gümrük tarifesini uygulamak zorundadırlar. AET gümrük birliğinden :yrı olarak, vergi 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Antalya Pamuklu Dokuma 
Sanayil 7.â4,Ş,Müdürluğüne 


antalra 
Dilekçe ile Mies esemiz. wiracastla,Mifes 


Müassesenize nakil talebinde.nuluns ; Müessasemiz N Şubesi I,sınıf bakımcılırın.İn, > A 


esir bilumum faktörler nazarı itibara alınarak bu günkü emsal alım satım M va Yek A DÉ a Ri 

rayicine göre zemin katta ve Sıra Evler Sokağa cepheli kat irtifakına A aa Horat Uema Tn, EA EPNER : 

aynlan 32/1042 arsa paylı 8 nolu dükkana (Bugünkü durumda) 201, má rbank ika ii gelin ye saaa din apuk Suçsuzl uğu n ka rşi | iği é 500 lira . 


600.00 TL kıymet taktir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 15.7.1980 tarih Salı günü Bakırköy 2. 
İcra Memurluğunda saat 10.00 ila 10.30 arası açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 


içinde hiç bir engellemeyle karşılaşma- dan serbest dolaşımının sağlanması; para kurlarının sabitleştirilmesi; üye devletler arasındaki yasaların birbirine yaklaştırılması, Roma Antlaşmasının 


para cezası 


tını gösterdi. U aa yetmedi. 
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pe 


Ankara'nın merkezi Kızı- 


şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25,7.1980 tarihinde Cuma günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin parayladır. Alıcı istediğinde 
20 günü geçmemek üzere mehil verebilir, Dellaliye resmi ihale pulu tapu 
harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) Bu gayrimerkul üzerindeki haklarmı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeleriyle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Lİ.F.K, 
133, Mad. gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 7 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalma- 


Murat Üzgarı'nın nakline Müessesenİğce muva% at edi'ziş olup, Başika ler açıldıktan sonra, Şirketi izcade İlgilinin nakli v taktirde sicil dosyasının g> derile'eğine , 


Bilgilerinizi ri .ederir. 
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“Yukarıdaki fotokopilerden de anlaşılacağına göre Makine Enerji Müdürü Ali İhsan Erdemir kendi imzaladığı yazıyla çağırıp mülâkat yaptığı işçiye, İGD'li olmadığı için, "kadro yok'' diyerek naklini engelledi. 


üye devletlere verdiği yükümlulukler arasındadır. Bunların başarıyla gerçekleştirilmesinin ekonomik bütünleşmeyi sağlayacağı açıktır. Ekonomik bütünleşme ise, AET'nin temel amacıdır ve Avrupa Birleşik Devletleri idealini ortaya atanlar açısından da ulaşılması zorunlu bir aşamadır. A 
ABD-AET İLİŞKİLERİ 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulması fikrini ABD her yönden destekledi. ABD için, Doğu blokuna karşı güçlü bir Batı Avrupa oluşturmak ve kendi ekonomisi için geniş bir pazar yaratarak elde tutmak hayati öneme $ sahipti. Ancak, AET'nin gelişmesini iz- $ leyen yıllarda, ABD'nin başlangıçtaki tutumunun değiştiğini görüyoruz. Bunun nedenlerini üç noktada toplamak 


lay'da güvenlik kuvvetleri ile üç terörist arasında çatışma devam ediyordu. Trafik durmuş, vatandaş merakla olayı izliyordu. Duraktaki yolcular da yüz metre ilerdeki çatışmayı çok canlı bir şekilde seyrediyorlardı. Biraz sonra çatışma bitmiş, teröristler yakalanmıştı. Bu arada "Terörist" diye bazı vatandaşlar da karakola götürülenler arasındaydı. Her ne kadar suçsuz olduğunu söylemişse de kendisine inanmamışlardı. Sonra çalıştığı kurumun kimlik kar- 


Sonunda olaya şahit olan pohislerden biri "bu yoktu" dedi ve İbrahim Kırbaş'ın suçsuz olduğu anlaşıldı. 


"Olayda yoktu” demekle iş bitmiyordu. Çünkü karakoldaki komiser bir suç yüklemek istiyordu. Yakaladıkları kişinin suçsuz olarak gitmesi zoruna gitmişti. Ve sonunda suç bulundu. "Trafik kurallarına aykırı hareket etmek", Makbuz kesildi ve İbrahim Kırbaş 500 lira ödeyerek karakoldan ayrıldı. 


Antalya Dokuma Fabrikası Makina Enerji Müdürü mülakata çağırdığı işçi İGD'li çıkmayınca fabrikaya almadı 


ANTALYA (ÖZEL) rü Ali Ihsan Erdemir'in işçi Özsarı'ya gönderdi- 


İGD'lilerle sıkı ilişki içinde olduğu söylenen ği yazıda şöyle deniyor: ve Sümerbank'ta yönetici bulunan Atilla Erdem, "Yapılan mülakatta (Murat Özsarı'nın) doku- 


dan kendilerinden tahsil edilecel. ör. 

5— Şartname wan tannınaer itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklarını başkaca bilgi almak isteyenlerin 979/364: yayı lı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.2.6.980 
(Basın: 4109-662) 


mümkündür: 

Birinci neden, ABU mawarının rekabet gücünün, AET ülkelerinde azalması ile ilgilidir. Gümrük birliğinin adım adım kurulmasıyla birlikte, Top- § luluk içi ticaret gelişirken, AET'nin ortak gümrük tarifesi uygulaması ABD' 


Mazeret çok ama rakı yine yok... 


Rakı yine yok... Karaborsada 500 lira verenler buluyormuş. Nedenini Gümrük ve Tekel Bakanından dinleyelim. 

“Efendim Antbirlikte direniş oldu. Anason bulunma- 


LLF.K 126.Mad Ali İhsan Erdemir ve Özcan Ay işçi alımı ve ta- ma bakımında çalışmakta olduğu anlaşılmıştır. nin bu pazara girebilmesini giderek e n yinlerinde istediklerini yapıyorlar, En son olu. Dokuma Makina Bakımda boş olan kadromuz- zorlaştırmıştır. dı. Tam anasonu bulduk şişe darlığı çıktı. Neyse şişe rak Murat Özsarı adlı bir işçinin fabrikaya nak- da yetiştirme elemanı çalışmaktadır. Bu neden- İkinci neden, ABD'den AET'ye ka- toplayıp tam darlığı çözüyorduk ki bu sefer şişeleri dollini İGD'li birkaç kişinin isteğiyle engelleyen le nakil için müracaat eden sözkonusu elemana yan büyük sermaye akımıyla ilgilidir. duran makina arızalanmaz mı? Tam makina... 


Burada duralım, şimdi rakı arayanlara makinanın hâlâ 


ihtiyaç yoktur." Amerikan tekelleri, AET'nin gümrük 1 
i e tamir edildiğini duyuralım. Daha ilerde Bakanın yeni a- 


Murat Özsarı'yı kendi imzaladığı bir yazı ile duvarlarını aşarak ürünlerini pazarla- 


yöneticilerin Lutumu tepkiyle karşılandı Ereğli Dokumu Fabrikasından Antalya'ya 


İLAN naklini isteyen Murat Özsarı Sümerbank Doku mülakata çağıran Müdür Ali İhsan Erdemir'in manın zorluğunu gördüklerinden, bu çıklamalarıyla biz de sizlere mazeretleri sıralamaya İSTANBUL 2 NCİ İCRA MEMURLUGUNDAN ma Fabrikasına bir dilekçe ile başvurdu. Ancak böyle bir tutum alması yapılan işlemin kasıtlı ülkelerde doğrudan yatırımlar yapmayı devam ederiz. 
x . i M 21 Kanum 1979 tarihinde başvuran işçiyenlli ny oldugunu ortaya koydu. Fabrikada 197 işçi a- yeğlemişlerdir. AET'ye yönelik serma- Bakan açıklıyor; “Rakı üretimi geçen yıla göre yüzde 980/2937 sonra 15 Mayıs 1980 gunune kadar cevap veril gigi bulunmasına rağmen Özsarı'ya karşı alınan ye akımının kısa vadeli etkisi ise, ABD' elli arttı. Peki ama yine yok... Bunun nedeni; "Efen-Mahuz olup satılmasına karar verilen 150.000 Ina kiymet e medi. Antalya Dokuma Fabrikysi Personel Mu bu tulum işçilerin tepkisine yol açtı. — | nin dış açıklarının büyümesi olmuştur dim zam haberleri yüzünden stok ediliyor" Peki çay; lektrik motoru ile beraber komple dovme dondurma makinasının as sk dürunün değişmesinden ve başvuru tarihinden 7 ay Öle yandan Fabrika Müdür Muavini Atilla , Üçüncü neden, AET" ile çeşitli ü- “Efendim zam haberleri yüzünden stok ediliyor!" Hani artırması 10.6.1980 günü saat 16.50 16.45 arası Şişli Caglayan Fark So sonra dilekçe işleme kondu ve işçi Makina È Erdem bir işçinin bu konu ile ilgili sorusunada o çüncü dünya ülkeleri arasındaki ekono- stokçuluk kalkmıştı... 
kak No. 44)B'de yapılacaktır neji Müdürlüğüne gonderildi. Boya Apre, Doku — “Dışardan işçi nakli yapmayacağım, yeni işçi mik ilişkilerle ilgilidir. AET'nin Orta- A A birde ona gosterilen mariri O gün verilecek bedel muhammen kiyim tinm 4 75'ini brimad ma, Dokuma İhsar ve İplik bölümlerinde boy alarak kadroyu dolduracağim. Murat Özsarı'nın doğu, Akdeniz ve Afrika ülkeleriyle Peki sigara... EV ilah sike e hangi mazereti. 
taktirde 11.6.1980 günü ayni mahal ve walte ikindi satışı yapılarak en kadro bulunduğu duyurunuyla işçi mülakat için iyini islerse Genel Müdür yapsın" diyerek cevap- imzaladığı tercihli ticaret anlaşmaları, Me iyenm şımdı. Vallahi, hu çok pey sürene ihale edileceği, ihale karar pulu ve dellaliyeni aliciya a Antalya'ya çağrıldı. Ancak İĞD'liler Murat Öz ladi ME ABD'yi bu ülke pazarlarında Topluluk ne gi s sarı'nın kendilerinden olmak bir yana kendileri Bu arada işçi Murat Özsarı Genel Müdürle ile daha güç koşullarda rekabet eder 


r e De ğe it bulunduğu ilan olunur görüşerek bu haksız tutumun düzeltilmesini is- 


teyeceğini açıkladı. 


(8310:4080 664) ne karşı olduğunu öğrenince arayu girerek işçi duruma sokmuştur. 
is nin alınmasını engellediler. Makina Enerji Müdü- (Devam edecek) 
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0 DOĞAN 
YURDAKUL 


"Ahbes aleyhi’ l-lane” 


Milli Eğitim Bakanlığının artık okullarda Arapça öğreteceğini duyup bu sütunlarda Arapça öğrenmeye heveslenmiş değiliz merak etmeyin. Ama bir adım daha ileri gidelim... Ne demekmiş bu cümle anlayalım: 

"Lanet en habis yaratığın üzerine olsun"... 

Şimdi burada duralım. Ve konumuza girelim, 
Hatırlayacaksınız geçenlerde Türkiye'de edebiyat ve kültür dünyasını: temsil ettiklerini ileri süren bazıları tarafından, Necip Fazıl Kısakürek'in kafasının üzerine bir "taç" kondu. 
Milli Eğitim Bakanı Fersoy ve Kültür Bakanlığı Müşteşarı Emin Bilgiç'in de katıldığı bir törende Kısakiirek'e hüllecizade"den sonra tak lan yeni ad ilan edildi: "Sultanü'ş Şüera".. Bizim kuşağa yabancıdır bu sözler. Bu yüzden 

kardaki cümle gibi onu da Türkçeye çevireim; "Şairlerin Sultanı"... Böylece tarihimize bir "sultan" daha kazandırıldı. 

Burada Kısakürek'in kişiliği hakkında anlatılan, bu sütünda yazmakla ne bitirebileceğimiz ne de sığdırabileceğimiz, belki de ruh bilimcilerine konu olabilecek hikayeleri sıralamak istemiyoruz. Merak eden araştırır, eski arkadaşlarını bulur dinler; yazdıklarına bakar ve “Necip Fazıl vakasını” anlar. Necip Fazil kendi Li de ideologyacıdır, aynı zamanda... 
Necip Fazıl da "44 yıldır tek derece yön değiştirmediğini" söylemektedir. Şimdi ideologyası ve bu değişmeyen yön üzerinde duralım biraz. 

Necip Fazıl'ın kendi iddiasına göre söylersek 44 yıldır tek derece değil 180 derece dönen bir fikir hayatı vardır. 1936'larda CHP iinde umduğunu bulamamakla başlayan, 

943'lerde Büyük Doğu ile ortaya çıkan fikir hayatını, 1948'lerden sonra İmam-ı Rabbani' yi "keşfiyle" başlayan dönüşü, 1950'lerden sonra Said-i Nursi'ye yöneliş izlemiş ve bu ideologya 1980 Türkiyesinde MHP'ye katılma ile noktalanmıştır... 

Biz Necip Fazıl'ın 1950'lerden sonra çıkar. 
dığı Büyük Doğu'yu biliriz. Bu derginin Anadolu'da kafaları asırlar öncesinde kalmış, benleri küflü nurcu bozuntularının elinde ve 

angi özlemlerle dolaştığını da biliriz. Kısakü- 


HAKVEMEZ 


YÜZONDEN DÜŞEN BIN PARÇAYDI. 
KALEO AMA - KAMI OMARA 
RA KAZANIYORUZ SEN WNE 
MEMNUN DEĞİLSİN. 


DOĞRUSU HACK! DA 


İŞİN BU YÖNÜN İŞ HAYATIMDA 1S GIETA? İETMDARLA SON NE ZAMANDIR. SESİNİZ DÜSÜNMEMİZTE.. BİYLE DENEES2UEUER | KAPEMASINDA NN ŞLEMİYOR 


OLUR. ogu. ŞİMDİ 
MUJALEFET LİDERİ 


SAGON EFENDİM. 
BRAZ İŞLERİM VARDI. 
HİZMETİMİZ DEYİM 


HALL DİNLE YEĞENİM... 
İŞLER. TOLDA- SÖYLEYEMEM. 

SALŞMAM LAIM.. z4 
MW SEMET. 106- 
Bo SEFER ÖNCEDEN, 


DAHA SONRA 
BOLENE NIN 
YAYINDAK 


SOLDAN SAĞA: 1) Tahrip alanı çok geniş bir bomba- Fizik biliminin cisimlerin basit hareketlerini inceleyen dalı 2) Avaz TERSİ İsrail siyonistlerinin en önemli devlet adamlarından biri- 


HAKKI MACoraLARI 


ERTESİ GÜN HAKLI AMCASININ YANINA GİTTİ. AMCASININ BAL OGLUM HAKH. Şimdi 


BİLE VEREMİYORLE.. 


MUHALEFET LIDERI ROLLENE 


“BUCY YALNDAN UCUZDUR” 
sr ALIMDA KALMIŞTI. 
i AYLARDIR PART, SÖREVLi 
LERİ , MECLISLERI TOPLA NI- 
YOR, BİR TÜRLÜ İLTDAR! 
BASTIRACAK BIR SEY BYULAMYORLARDI 
BOLLEN 15sıkmaz BO 
YÜZDEN ÜSTAD ADİ HAK- 
7Emez'e BASMAK 
ZORUNDA KALIST. 


rek'in ilk Büyük Doğu'larını ise daha sonra incelemek imkanım olmuştu, 1943'ün Büyük popia etrafına toplandığı bir kısmı solcu, bir kısmı islamcı yazarlarıyla tam bir kargaşalığı yansıtıyordu, Bunların ortasında da yaşamıyla en Batısından bile bohem, yoz, kafasıyla ne olduğunu kendisinin bile hiç bir zaman açıklayamadığı bir Doğu ve İslam özlemiyle Necip Fazıl duruyordu... İşte bu kargaşa dünyai 1980'de kendine ayrılan yeri MHP'de bulu. 


Şimdi yazımızın başında yazdığımız söze dönelim; “Ahbes aleyhi'ilane",. Yani "Lanet en habis yaratığın üzerine olsun" sözüne... 
Bu sözler Şairlerin Sultanı" Neci Fazıl'ın ağzından sık sık dökülen incilerdi. 
Kim miydi "en habis yaratık”... 

Kısakürek, senin ağzındaki'”en habis yaratık" sözünün karşılığı Atatürk değil miydi? İstersen karşına eski dostlarını ve ahbaplarını çıkaralım.. Bunu inkar ederse "Büyük Doğu" ları da inkar edemezsin ya. 

Şimdi sözümüz, 30 yıl önce örtülü ödenekten o zamanın parasıyla 147 bin lira vererek Büyük Doğu'da nurcu hezeyanların ve Atatürk düşmanlığının yazılmasına destek olan Menderes'e değil... Sözümüz, 1980 Türkiyesinin Milli Eğitim Bakanına... Bu Atatiirk ve devrim düşmanlığı mı "fikir hayatımızın vazgeçilmez unsuru?"... Bu mu, "Türk devletine ve milletine bağlı sanatçı" 

HP'nin Necip Fazıl'ın "ışıklı kaleminden” feyz almasını anlıyoruz, 1944'lerin ırkçısı, daha sonra dekan olduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde Atatürk resimlerini kaldırmaya kalkışan ve 1980 Türkiye'sinde Kültür Bakan lığı Müşteşarlığına layık görülen Emin Bilgiç'i de anlıyoruz. Ama şu TRT'ye ne oluyor? 
Kimden alıyorlar bu hakkı da milyonlarca insanın karşısına "'Ahbes aleyhi'ılane" sözlerini yüzlerce defa hakeden bir şahsı reiki 

İşte 1980 Türkiye'sinde "milli kültür" di. 
yenlerin sergilediği milli sefalet tablosu.. 
ia Man ne kültür, ne edebiyat ne de şiirdir. 


ile, ortacağın karanlık kafalarıdır. 
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Taçlandırılan Atatürk ve devrim düşmanlığı 


©Fransız yetkililer 
ABD Başkanlık seçimlerinden sonra ikinci bir 
Yalta 
Konferansının toplanacağını öne sürüyorlar 

©Brejnev, 
Hitler vari bir tutumla 
Avrupa'ya iki seçenek dayatıyor: Ya askeri çatışma ya da tarafsızlık yani 
Finlandiyalaşma 


DÜNYAYA BAKIS 


Varşova Toplantısı büyük gürültü kopardı 


Fransız yetkililer, Giscard'ın Afganistan konusunda çok sert bir tutum aldığını, 
Batının görüşünden hiç taviz vermediğini ileri sirerek Giscard 
Brejnev görüşmesini mazur göstermeye çalışıyorlar, 


Giscard 'm ziyareti Brejnev'e yaradı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

ISCARD D'Estaing Varşova'dan döndükten sonra tüm dürüstlüğüyle, Sovyetlerden hiç bir şey elde edemediğini gizlemeye çalışmadi. Buna karşılık, Sovyetlerin amaçlarını elde ettiklerini, yani Gisċard D'Estaing' in Varşova'ya gelmesini sağladıklarını göstermek için uzun konuşmalara ihtiyaçları yok." 


Jean François Revel, Express dergisinde Giscard'ın Batı dünyasında büyük gürültü kopartan Varşova ziyaretini böyle değerlendiriyor. 


Fransız yetkililer büyük bir gizlilik içinde düzenlenen Brejnev-Giscard görüşmesini, Fransa Devlet Başkanının, Batının Afganistan'ın işgali konusundaki tutumunu anlatmak üzere Varşova' ya gittiğini ve ilişkileri en yüksek düzeyde sürdürmek gerektiğini- ileri' sürerek mazur göstermeye çalışıyorlar. Giscard'ın Brejnev karşısında Afganistan konusunda nasıl sert bir tutum aldığını ve temelde hiç bir taviz vermediğini ve Batının tutumundan bir adım geri atmadığını anlatıyorlar. 


Ama Giscard'ın bu tutumu Sovyetleri hiç mi hiç etkilemiyor. Revel'in belirttiği gibi, onlar amaçlarına ulaşmış durumdalar. 
Brejnev-Giscard görüşmesiyle Sovyet yönetimi Afganistan'ın işgalinden bu yana etrafında örülen tecrit zincirini kırdı. Bir yanda Sovyet askerleri Afgan çocuklarını katletmeye devam ederken, öte yandan Brejnev Sovyet ve dünya kamuoyuna "'yumuşama"'nın hâlâ geçerli olduğunu kanıtlamayı amaçlayan bir gösteri düzenlemeyi başardı. 


Şimdi sıradan bir Sovyet vatandaşı ne düşünecek? O, ülkesindeki gazetelerden Fransız Devlet Başkanının, Afganistan' daki Karmal yönetimini tanımadığını okuyabiliyor mu? Elbette hayır. Sovyet vatandaşları, gazetelerinde, Moskova'daki 1 Mayıs törenlerine başlıca Batılı ülkeler- den sadece Fransız Büyükelçisi- nin katıldığı ve D'Estaing'in Brejnev'le görüşmesinden ABD Başkanı Carter'ın hiç hoşlanmadığını okuyor. Ayrıca, Fransa nın, Moskova Olimpiyatlarına katılan Batılı ülkelerin başında geldiğini de biliyor. Eh şimdi,. 
Fransa'nın Sovyetler Birliği'yle ne kadar dost olduğunu düşünmeden edebilir mi? 


Görüşmelerde ise Giscard, Brejnev'e Moskova Afganistan dan askerlerini çekmedikçe dünya barışı olamayacağını söylemiş. Brejnevde eski hikayeyi tekrarlamış: ''Yabancı müdahalesi sona ermeden askerlerimizi geri çekemeyiz." Yani tam bir sağırlar diyalogu. Varşova görüşmesinden sonra Sovyetlerin Afganistan'dan çekilmeye hiç niyetleri olmadığı bir kere daha ortaya çıktı. Ama Giscard'ın bunu öğrenmek için Varşova'ya kadar 


"“"yumuşamadan” vazgeçememesi ve bu yayılmacılığı durdurmak için "'yumuşama''dan başka bir yol düşünememesi doğal olarak verilen tavizleri artırıyor. Taviz- 


ler arttıkça da, Kremlin yönetimi saldırgan tutumunu artırıyor ve tavizkar bir görünüm almak zorunluluğunu bile duymuyorlar. 


rısızlığı anlatmak istemiş, 


leri sürüyordu. 


arzusu dile getirildi. 


de kabullenmeden edemedi, 


- cak Ruslar 


Sovyetler-Fransa yakınlaşmasında Polonya yardımcı oldu 


Brejnev, d'Estaingin iki yıllık konferans önerisinden yararlandı 


Fransız gazeteci Andre Fontaine, Fransa Devlet Başkanı Giscard d'Estaing'in Brejnev'le yaptığı görüşmeyi ele alan bir yazısını şöyle, bitirmiş: “Rusların pek sevdikleri bir atas“ sözü vardır: Şeytanla çorba içebilmek için uzun, çok uzun bir kaşık gerekir," Yazının başlığı ise şöyle: "Çok kısa bir kaşık." Tanınmış yazar bununla d'Estaing'in uğradığı başa- 


Moskova'nın Fransa'nın attığı adımlardan nasıl yararlandığına, Brejnev'in Giscard d'Estaing'in silahsızlanma konusunda attığı öneriyi değerlendirişi bir örnek, 

Giscard d'Estaing, 25 Mayıs 1978'de Birleşmiş Milletlerde silahsızlanma konusunda bir Avrupa Konferansı toplan: masını önermişti, d'Estaing bu önerisinde, iki süper devletinkilerden farklı olarak "saldırı kapasitesine sahip klasik silahların” sınırlandırılmasını ve daha sonra da azaltılmasını i- 


Öneri elbette Rusların hoşuna gitmedi, Çünkü klasik silahlarda, Bata ittifakına göre ezici bir hamle yapmışlardı, Yine de, Brejnev, d'Estaing'in 1979 Nisanındaki Moskova gezisinden sonra yayınlanan ortak bildiride, Avrupa'da silahların yığılması ve azaltılması konusunun "kollektif bir şekilde incelenmesini" kabul ediyordu, 


"FRANSA- POLONYA DOSTLUĞU 


Bu arada 1979 Eylülünde iki "büyük dost" bir araya geldi: d'Estaing ile Polonya lideri Gierek, Yine silahsızlanma 


Daha sonra ise, 11 Şubatta Parti Kongresinde yaptığı ko. 
nuşmada Gierek birden "Avrupa'da askeri yumuşama ve silahsızlanma" konusunda bir konferans toplanmasını önerdi, 


Moskova da, Batıya karşı kullanacağı yemi iyi seçmişti. 
Gierek, "yumuşamayı korumanın ve savaşı önlemenin yolunun, her türlü alışverişi geliştirmek'” olduğunu söyleyen bir kimseydi, Batıdan gelen kredilere çok bağlı olan bir ül- 

«keyi yönetiyordu, Bu yüzden, Fransa Devlet Başkanıyla olsun, Batı Alman Başbakanıyla olsun arası çok- iyiydi. 

Brejnev-d'Estaing görüşmesinden de, daha önce Varşova Paktı liderlerinin önerdiği "geniş çaplı bir zirve” çıkmadı ama, d'Estaing öteden beri önerdiği bir "ufak çaplı zirveyi" 


Böylece d'Estaing, yıllardır önerdiği bir zirvenin gerçekleşeceğini düşünerek, belki bir başarı kazandığını sandı, An- 
‘3, hem böyle anlamsız bir konferanstan yitirecekleri bir şey olmadığını hem de bazı Batılı liderleri bir kere daha uyuttuklarını: düşünüyorlardır. Afganistan'da 80 bini aşkın Rus askerinin açtığı yaralar unutulmuş, meseleler yine masa başlarının uçsuz bucaksız tartışmalarına çekilmişti. Üstelik Batılılar artık hasa başında, ufak da olsa belli tavizler veren bir Brejnev değil, Hitler gibi "evet, yaptım, ne olacak" diyen bir rakip bulacaklardır, Bulmaktadırlar da. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


` 


Le Point dergisi yazan Claude İmbert, Sovyet yetkililerinin son zamanlarda Fransız diplomatlanyla yaptıkları , görüşmelerde küstahlıklarını maskelemeye bile zahmet etmediklerini yazıyor. 
"Evet Afganistan'a girdik. Ne olacak? Orada ne yaptığımız sizi hiç ilgilendirmez” şeklinde tam Hitlervari bir tutum içinde olduklarını belirtiyorlar. 

Sovyetler açısından artık pazarlık dönemi kapanmıştır. Moskova yönetimi Batı ittifakını bölmek ve ABD ve Çin'i tecrit etmek için Avrupa'yı yıldırma siyasetini benimsemiştir. Avrupa' yı tarafsızlaştırmak için Batının Sovyet askeri gücünden duyduğu korkudan yararlanmaktadır.Sovyet yetkilileri Hitler'in 2. Dünya Savaşı öncesi yaptığı gibi, Avrupa'nm önüne iki seçenek dayatıyorlar: 

Ya askeri çatışma ya da tarafsızlık yani Finlandiyalaşma, 

Batı liderleri de direnmeyi göze alamadıkça, kaçınılmaz olarak tavizin dozu artıyor. Giscard Varşova'ya gidiyor. Batı Almanya Devlet Başkanı Schmidt Moskova yoluna koyulmak için bavullarını hazırlıyor, 


Toyata götüren 
Bağımsızlık anlayışı 


Fransız : yetkililer Giscard'ın Varşova ziyaretini, Fransa'nın bağımsız bir devlet olduğunu ve istediği tutumu alabileceğini öne sürerek açıklamaya çalışıyorlar. 
Jean François Revel,Express dergisinde şöyle yazıyor. 

“Bu, doğru bir görüşün soyu- ta götürülerek son derece zararlı bir şekilde uygulanmasından oluşan bir diplomasidir. Doğru görüş, Fransız dış siyasetinin ABD' nin ve müttefiklerimizin siyasetlerinin bir kopyası olmamasıdır, Bu görüşün son derece zararlı bir şekilde uygulanması ise bunun ters yönden kopyacılık haline gelmiş olmasıdır. Çünkü artık resmi "bağımsızlık"' uygulaması, yalnızca müttefiklerimizin özellikle ABD'nin isteklerinin mekanik bir şekilde tersinin yapılma: sından oluşmaktadır. Bunun sonucu Sovyet istekleri karşısında kraldan fazla kralcı bir tutum alıyoruz." 


Bloksuzların başı mi? 


Fransa son zamanlarda dünya sahnesinde değişik sorumluluklar yüklenmeye çalışır gözüküyor. Bunu, iki süper devletten bağımsız bir siyaset oluşturmak diye adlandırıyorlar, Bir siyasi yorumcu ise, hafif alaylı bir şe- 


kilde, "Fransa yoksa Bloksuzlarn başımı olmaya hazırlanıyor?" diye soruyor. Ne var ki, Batı ittifakının önemli bir ülkesi olan Fransa'nın bu niteliği Bloksuzluğun önderliği olma hevesleriyle çelişiyor. Giderek Batı ittifakını zayıflatıcı bir biçime bürünüyor ve Moskova'nın yararlanabileceği bir ortam yaratıyor. 


1981 Başkanlık seçimleri 


Fransız yorumcular, Giscard' 
ın yumuşamacı tutumunu Sovyet tehditleri karşısında taviz vermenin yanı sıra üç nedene daha bağlıyorlar. 

Fransa'da -1981 .yılında Başkanlık seçimleri yapılacak. Giscard, eğer Moskova yanlısı Fransız Komünist Partisinin hiç olmazsa tarafsızlığını sağlayabilirse, yeniden Başkanlığa seçilme şansını çok artıracak. Kolay bir seçim geçirecek. 

Giscard'un * Varşova ziyaretini "yumuşamanın", "barış içinde bir arada yaşamanın" ve "'uluslararası işbirliğinin" bir zaferi olarak ilan eden Marchaâis'in par tisi, Gromiko'nun Fransa'yı Ziyaret etmesiyle birlikte, Giscard'ın .dış siyaseti konusunda partisinin tutumunu gözden geçiren bir toplantı yapmıştır. 


Pazar sevdası 


Bu arada D Estaing, Moskova'yla ticari ilişkilerinin bozulmasından müthiş kaygı duyuyor. 
Batı ekonomilerinin geçirdiği bu buhranlı günlerde, Moskova'daki bazı pazarları, Almanlara kaptırmak istemiyor. Öyle ya, Batı Almanya Başbakanı Schmidt, haziran ayı sonunda Moskova'ya gitmeyecek mi? 

Bu arada, Fransa'nın dünya siyasetinde kendisine bazı roller tasarlaması da, Fransızları Ruslara yakınlaştıran bir etken oluyor. Kremlin yönetimi, Fransa' nın hesaplarını yakından izleyerek, onun bu yanını pohpohluyor ve böylece ağına düşürüyor, 


Yeni bir Yalta Konferansı. 

Diğer bir görüşe göre, ABD Başkanlık seçimlerinden sonra ABD ile Sovyetler Birliği ikinci bir Yalta Konferansında buluşacaklar. Son birkaç aydır bazı Fransız bakanlar bunu ciddi bir olasılık olarak öne sürüyorlar., Giscard ve Sichmidt'in de böyle bir konferansa katılabilmek için şimdiden hazırlık yaptığını ve Giscard'ın Varşova ziyaretinin Yalta Konferansında hazır bulunabilmek için şimdiden alınmış bir bilet olduğunu iddia ediyorlar. 


MSP neden toprak reformu istemiyor? 


Erbakan 1975 yılında Hilvan'da konuşurken dinleyicilerden biri- 


nin adı. 3) Telefonda ilk ses- Bir suçla başrolü oynayan 4) Sonu ere o a orda. Bowyer sinin; "Toprağı ve buğdayı olmayan köylü ne satsın?" sorusuna, bü- i j k " ) gelmeyen, sonsuz 5) Osmiyumun simgesi- TEKSİ ağaç kolu 6)Bir A GAMA LALE pvp eere yle ibağıyacak odah Ven yordir BU OA alma EO i Oy Yüzdesi Íl Oy Yüzdesi 
tarım ilacı- Galyumun simgesi- TERSİ ABD'de bir eyalet 7) Kuv- DÜNKÜ BULMACANIN ,Zümün kukla Babrak Karmal reji- | nünistlik yatar ey gafil. Seni kışkırtıyorlar "' Erbakan'ın bu cevabı, İŞ Bitlis 21 Urfa 19 

vetli ve düzensiz yağmur suyu akınlışı- Şeyh Bedreddin'in do- ÇÖZÜMÜ minin tanınmasından geçtiğini orada bulunan, bazı MSP ve AP'lilerin soruyu soran gence saldırıp ya- 0 P Bingöl 29 Adıyaman 19 

ğum yeri 8) Bayındırlık- Uzun saplı tarım aleti- TERSİ proteini SOLDAN SAĞA: 1) Mustafa Ke- zaten her fırsatla ortaya koyu- ralamalarına yol açmıştı. Yüzdeleri en Di markan n yüksek bir gıda Maddesi, al 2) ETA- Loca- Aba 3) Rapti- orlar. i ii 2 Muş 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) Gelenek, görenek- Bir nota Ye ir 4) İn Kli 5) Nİ iş Erbakan'a soru soran gencin hırpalanmasına neden olan "Komü- yn ” e n 

2) TERSİ aletler. Çayın rengini salma derecesi 3) TERSİ Kızıl Ak- İtiraf 6) Oturum 7) Mizansen j nistlik" topraksız yoksul köylülerin toprak isteğinden başka bir > alatya 2 Kahramanmaraş 5 
Tugaylar örgütünün. kaçırarak öldürdüğü İtalyan siyaset adamı 8) Karasaban Yumaşama Bayalleri Sovyet değildir. ` P. eğ S şey TE a rop araa güçlü olduğu illerde en yüksek oy yüzdele- 
4) Miliamperin kısa yazılışı: Alt'n karşıtı 5) Bir besin 6) Çitlem- YUKARIDAN AŞAYIYA: 1)Me- l oplamıştır, 3 

bik 7) TERSİ şenlik, keyif İki gözü görmeyen B) Laboraluyar saldırganlığın artırıyor Erbakan'ın davranışının nedeni MSP'nin sınıfsal temelindedir. MSP Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde toprakağalarına, şeyhle- 


rinos 2) Utarit 3) Sapa - USA 4)tnaR 5) Ali- Kuma 6) FoyaMis 
7) Acemi- zA 8) kA- atlaB 9)atİ-Na 10) Majör- Sn 11) abarA 12)laN- Fino., 


Köklü birtoprak reformu MSP'nin dayandığı sınıf ve tabakaların "®> şıhlara, aşiret reislerine dayanmaktadır. 


menfaatleriyle çelişmektedir. MSP bu nedenle toprak reformuna karşı çıkmaktadır. 


deneylerinde kullanılan hayvan- Bir siyasi partimiz 9)VERSİ Suriye'de tarihi bir şehir: Çok geniş elverişli düzlük alan 
10) İngiliz lirasının yirmide biri 11) TERSİ bir erkek ismi 12)Kilometrenin kısa yazılış TERSİ evin bölümlerinden biri, 


"Sovyetler Birliği'ni durdurmakumuduylaonun saldırganlığını güçlendiriyoruz"' diye yazıyor dean François Revel, Batının Sovyet yayılmacılığı karşısında 


MSP ağaların, aşiret reislerinin menfaatlerini savunmayı, yoksul köylülerin haklarını savunmaya yeğ tutmaktadır, 


,, Erbakan'ın MSP'sı bu nedenlerle ortaçağ karanlıklarını yıkacak köklü bir toprak reformuna iarallar değildir. 


1977 genel seçim sonuçlarına bakıldığında bu gerçek daha açık 
görülmektedir. 


8 Haziran 1980 


Üniversiteye... Aydınlık”'ın... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


nusu değildir. Iyi çalışan kazanır" diyorlar, Üniversite giriş sınavlarındaki eşitsizliği bölgeler- 


(Baştarafı 3. sayfada) 


Hürriyet gazetesi 
Hüsamettin Çelebi ve AP 


(Baştarafı 1, sayfada) 


mahallelerinde, okullarında, işyerlerinde, grup grup genç kızlarımız Kermes'e hazırlandı, Artık yünler toplandı; kalmış kumaşlar eklendi. Yazmalar oyalar yapıldı. Yatak örtüleri işlendi. 

arası eşitsizlik veya farklı eğitim Tahta tepsiler, küllükler, vazolar üzerine Türk motifleri işlendi. 
düzeyleri arasındaki eşitsizliğe Kibrit çöplerinden küçücük yumaklardan maskot bebekler yapılbağlamak istemeyenler sınavı dı. 

kazanamayan yüzbinlerce öğrenciyi ders çalışmadıkları için “suçlu” ilan ediyorlar, Ama tüm 


Küçük cam kavanozlar içinde mumlar, seramik saksılarda canlı canlı yapma çiçekler, iğne çiçekler, panolar. 

Herkes gücünü ve hünerini döktü ortaya, Herkes bildiğini diğerine öğretti. Her şey birbirinden güzel ve bütün gösterilen çaba 


düşmanlığı ve Alevi düşmanlığına dayanan Türkeşler buhran ve (o bölünme arttıkça giç toplamaktadır. 


Amaçları faşist bir darbeyle iktidarı ele geçirene kadar 

bölünmeyi tırmandırmaktır, MHP" nin hesabı parlamentoyu bir süre daha hedefi için kullanmak ve uygun «gördüğü zaman hamleye girişmektir. 

MHP'nin hesabı budur, Hesabın ne olduğunu anlamak için fazla kafa yormaya da gerek yoktur. Biz, MHP'nin niyetlerinin ne olduğunu Demirel'in de, Hüsamettin Çelebi'nin de, Hürriyet gazetesi yöneticilerinin de bilmediğine ihtimal vermiyoruz. Herşey ortalıkta cereyan ediyor ve ellerinde satırla dolaşanlar da amaçlarını fazlaca gizlemeye gerek duymuyor. 

MHP'ye bugün kol kanat geren çevrelere bizim de söyleyeceğimiz bazı şeyler var. MHP saldırmadan duramayacak bir örgüttür, Varlığı ve gelişmesi zorbalığını sürdürmeye bağlıdır, MHP ancak bölünmüş bir Türkiye'de efendi olabilir. Kürtlere ve Alevilere düşmanlık güden bir partiyle istikrar sağlamayı düşünenler milyonlarca yurttaşın bu ülkeden kopmasını ve Rusya" ya hediye edilmesini de göze almalıdırlar. 

Türkiye'de şu anda iki güç bölünmeye ve ayrılıklara dayanarak kuvvet toplamaya ve iktidarı ele geçirmeye çalışıyor. Bunlar MHP ve Moskova'dır. İki güç aynı siyasetlere sarılırsa kuvvetli olan üstte kalır, Bölünme politikasında ısrar, MHP'den çok daha güçlü olan Moskova'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktan başka bir işe yaramıyor. 

MHP terörünü destekleyenler, Rusya seçeneğini güçlendirdiklerini kavrayana kadar bu böyle gider, Ama olan Türkiye'ye olmaktadır. Testi kırıldıktan sonra Hürriyet gazetesi, Hüsamettin Çelebi ve AP, çok ah vah eder ama iş işten geçmiş olur. Biz yıkıcılarla ve ülkemizin Rusya'nın kucağına atılmasına yardım eden bu kafayla Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Herkes aklını başına toplasın ve yaptığının maliyetini bir kere daha hesap etsin, 


TIKP 


(Baştarafı 3. sayfada) 
Elektrik Tesisatçısı 
Garson 
Elektronik Teknisyeni 
Öğrenci 


4, İbrahim Yenilmez 
5, Muharrem Karatepe 
6. Şükrü Ethan 
7. Halil Öztürk 
HAFİK (SİVAS) İLÇE ÖRGÜTÜ 1,.Hüseyin'Şahin (Başkan) 
2. Gazi Ozer 
3, Haşim Boztepe 
4, Latif Cengiz 
5, Mustafa Özer 
GÜRÜN (SİVAS) İLÇE ÖRGÜTÜ 
1, Musa Demir (Başkan) 
2. Bektaş Özlek 
3, Mustafa Karakaya 
4, Müslüm Gürgün Esnaf 
5, İrfan Kontas Öğrenci 
(KAYSERİ İLÇE ÖRGÜTÜ 
1. Tufan Aşık (Başkan) Öğrenci 
2. Nihat Soylu Emekli İşçi 
3. Şükrü ökçün İşçi 
4, Ebubekir Çetin İşçi 
5. Bekir Kahraman İsci 
SALİHLİ (MANİSA) İLÇE ÖRGÜTÜ 
1 Kazım Güncü (Başkan) Köylü 
2, Halil Açıkgöz Köylü 
3, İsmet Özgür Şoför 
4, Urfi Yıldırım İşçi 
5. İlyas Açıkgöz Öğrenci 
KUYUCAK (AYDIN) İLÇE ÖRGÜTÜ 
1. İrfan Ülkü (Başkan) Kooper: sifçi 
2. Hüseyin Yıldırım Tarim İ,çisi 3, Mustafa Karakaya Öğrenci 
4, Selim Kılınçoğlu Çiftçi 
5, Mehmet Öncü Tarım İşçisi 


Muhtar 
Serbest 
Çiftci 
Çiftçi 
Çiftçi 
İşçi 
Köylü 
Şoför 


BAŞSAĞLIĞI 
Devrimci Arkadaşımız 
Ekin Akbal'ı bir iş kazası sonucu kaybettik, 


Tüm mücadele arkadaşlarına başsağlığı dileriz. 


TIKP Varto İlçe örgütü 


BAŞSAĞLIĞI 


Devrimci arkadaşımız 


4 
Ziya Bayrak'ı 
Bir iş kazası sonucu kaybettik Ailesine mücadele arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Anısı mücadelemizde yaşayacaktır, 


TIKP Vakfıkebir 
İlçe Başkanlığı 


BAŞSAĞLIĞI 


Devrimci arkadaşımız 


Ekin Akbal”ı 


Bir iş kazası sonucu kaybettik. 
Tüm mücadele arkadaşlarına başsağlığı dileriz. 


Taşçı köylüleri devrimcileri 


ILAN 
TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. AŞKALE ÇİMENTO FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
1 — Fabrikamız ihtiyacı için T.K.İ.'ye ait aşağıda isimleri, takribi 
mesafeleri yazılı ocaklardan yine aşağıda belirtilen miktarlarda kömür kapalı zaxf usulü ile naklettirilecektir, 


Ocak Adı: Takribi mesafesi: Naklettirilecek Kömür Miktar: 


50,000 Ton 
30,000 Ton 
4.00 Ton 


700Km, 
700 Km, 


Silopi (Mardin) 
Şirnak (Siirt) 
Çilhoroz (Erzincan) 90 Km. 
Kükürtlü (Aşkale) 17 Km, 4.000 Ton 

2) Bu işe ait şartname Fabrikamız Pazarlama Şefliğinden, Ankara da Türkiye Çimento Sanayii T,A.Ş, Genel Müdürlüğü, Sa Başkanlığından, İStanbul da Türkiye Çi tum Müdürlüğü Meclisi Mebusan Caddes pazarı-İstanbul adresinden temin edilet 

8— İhaleye iştirak edecekler tekliflerini şartnamedeki esaslar dahilinde 25.6,1980 günü saat J4.00'e kadar Fabrikamız Eğilim ve Muhaberat Servisine tevdi edeceklerdir. 

4— Yukarıda kayıtlı tarih ve saasllen x postada vaki olabilecek gecikmeler ve 4 veva telgrafla yapılacak teklifleri nazan itibare ahp almamakta fabrika serbestti 

5— Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi ve akdi yapıp yapmamakta, kısmen veya tan n yapmakla veya dilediğine dilediği nisbette yapmakla tamamen serbesttir, 


$. Alıni Sae 
7 Dursunhan Kat: 4 Sah- 


verilecek teklifler ile 


(Basin: 15865 668) 


"Ödemiş'in sarı patatesi diye ün salmıştır ürünümüz, ama üretici tefecinin eline düşmür tür” diyor patates üreticileri. Fotoğrafta Kaymakçılı üreticiler görülüyor. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Bir dönüm patates üreticiye 
9800 liraya mal oluyor 


ÖDEMİŞ (ÖZEL) 

#8'DEMİŞLİ patates üreticileri, patatesin bir dönümüne 9 bin 800 lira harcadıklarını belirterek, "Tütün ve pamuktan sonra umudumuzu patatese bağlamıştık. Çaresiz, tefeciden yüzde 70-80 faizle para almaya çalı- 


şıyoruz'' diye yakınıyor. 


'Tefecilerin kahvelerde yan gelip oturduklarını, kredi alamayan üreticilerin de ellerini oguşturarak beklediklerini anlatan köylüler, Torbalı ilçesinin Subaşı köyünde yüzde 80 faizle para veren Kemal Canzıh adlı tefeciye FİLBANK adını taktıklarını açıkladılar. 

Ödemiş'in Kaymakçı nahiyesinden patates üreticisi Cevdet Özgün ve arkadaşları gazetemi- 


ze şunları söylediler: 


(Bastarafı 1. sayfada) 
çin hiç bir önlem almaması halkın dikkatinden kaçmamıştır. 
Bu tür saldırılar 19 Mayıs töreninde de sürmüş ve bu kez resmi ve sivil faşistler el ele bir gösteri düzenlemişler, dışardan getirdikleri kuvveti Çorum'a yığmışlardır, MHP'liler aylarca önce Emniyet Müdürü ve faşist polislerin gözetiminde yazı yazmaya ve afişlemeye çıkmışlardır. Vatandaşların dükkanlarınayitrinlerine, evlerin duvarlarına yazılan MHP, UYD, Başbuğ Türkeş yazılarının polisin bilgisi ve gözetimi altında yazıldığını en sade vatandaş bile gözleyebilmiştir. MHP'liler bununla da yetinmeyerek, ilerici demokrat bilinen insanlara saldırılarda bulundular. Kayseri'de yapacakları mitingi fırsat bilerek afişlemeye hız verip faşist saldırılarını yoğunlaştırdılar. Bütün bu eylemleri Çorum Emniyet Müdürü Nail Bozkurt teşvik etmiş ve Valiyi de kendi doğrultusunda kullanmıştır. 

"Bu arada Milli Eğitim Müdürü Fethi Katar da faşist tertipçilerin işini kolaylaştırmak için devrimci demokrat öğretmenleri baskı altında tutarak, okul yönetimlerine faşist eğilimli öğretmenleriatamış, öğretim özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik saldırıları teşvik etmiştir. 

"MHP, tüm bu saldırı ve kışkırtmaları yaparak halkın dinsel duygularını şömürmeyi ihmal etmemiş, mezhep ayrılıklarını bir silah olarak kullanıp saldırılarına Müslüman olanlarla Müslüman olmayanların savaşı görüntüsünü vermeye çalışmıştır. 

“Bu arada faşistler partimize ve partililere saldırmaya da büyük önem vererek parti lokalimizin camlarını kırmış, tabelasını siyaha boyamış, kapısına çeşitli yazılar yazmışlardır. 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Çorum İl Başkan Mehmet Patlar'ın 


-emniyete başvurusu cevapsız bı- 
,rakılmış ve hatta parti tabelası- 


nın üzerine yapıştırılan MHP afi-Şiyle ilgili olarak, Emniyet Müdürü büyük bir küstahlıkla 'Biz onlara izin verdik" şeklinde konuşmuştur. 

"Çorum'daki faşist tertip bu tür yüzlerce olayla desteklenerek gelişmiş ve Gün Sazak'ın öldürülmesi bahane edilerek Çorum'da ikinci bir Maraş katliamı yaratılmak istenmiştir.” 

FAŞİST TERTİBİN z BAŞLATILMASI 

28 Mayıs günü faşistler okullara gitmeyerek Gazi Caddesinde yürüyüşler yapmışlar, sloganlar atarak kuvvet toplamaya çalışmışlardır. Bu gösteriler sırasında bir kısım sivil polis göstericiler içinde yer alırken, resmi kıyafetli bir kısım polis de kanunsuz göstericileri kollama görevini üzerine almıştır. Ticaret Lisesinde, öğrencilere “komünisti.re ölüm" diye saldırıya yeltenmişlerdir. 29 Mayıs Perşembe günü de okullarda ve sokaklarda faşistlerin güç toplama ve tertipleri sürmüştür. Okullardaki bazı öğretmenler de bunun üzerine sınıf defterine 'ders yapılamadı' yazarak, saldırıları protesto için okulları tatil etmişlerdir. İmam Hatip Lisesinden devrimci bir öğretme- nin Adliyede dayası görülürken, bir grup öğretmne karşı saldırılarda bulunulmuş, buradan da polisin önderliğindeki MHP'li militanlar demokrat vatandaşlarn oturduğu Milönü semtine karşı saldırıya geçmişlerdir. Amaçları buradaki halkı dağıtmak, direnme noktasını işgal ederek katliamı gerçekleştirmek- 
———————————— 


KAYIP— Nüfus cüzdanımı ve sigorta kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Nuray YAŞAR 


sunlar 


za atan Demirel, 


"Biz rençlberler olarak çok güç durumdayız. Aracılar patates daha tarladan sökülmeden 3-5 bin lira kaparo vererek malımızı bağladılar. Şimdi patates fiyatlarının düşmesiyle birlikte bizim rızamızı almadan tek taraflı olarak patateslerimizi almaktan vazgeçtiler. Anlaş;- mayı bozdular, Biz şimdi ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bu gidişle de binlerce ton patates tarlada çürüyecek. 'Üretici altın yılını yaşıyor' diye parlak demeçler veren yetkililer, boş lafları bıraksınlar da ürünümüze pazar bul- 


“IMF'nin ağır şartlarına eli titremeden im- 


sıra üreticinin pamuğunu, tü- 


tününü, patatesini değerlendirmeye gelince in- 


E safsızlaşmaktadır." 


TiKP:Çorum... 


tir, Ayrıca MHP militanları ve saldırgan polisler 29 Mayıs Perşembe gecesinden başlayarak, yağmalama, kırıp dökme hareketlerine başlamışlar, Alevi-Sünni ayrımı yapmadan birçok dükkanı,tahrip etmişler ve bombalamışlardır, Çorum gazetesi, Koparan gazetesi, ve kitabevlerini de tahrip etmişlerdir. Birçok kol- dan saldırılarını yoğunlaştıran faşistler halkın sert yumruğuyla karşı karşıya gelmişlerdir," HALK KARŞI KOYUNCA 
TERTİP BOŞA ÇIKTI 
"Milönü, Kale Mahallesi, Esnat evleri, Şenyurt, Bahçelievler, Nadık, Karşıyaka, Terlemezevler 


va Sine'i millet... 


“İY Baştarafi 1. sayfada) 


ve birçok yerde halk Alevisi Sünnisiyle birlikte saldırılara karşı barikatlar kurarak direnmiştir. 
Bunun üzerine tertipçiler ve polis geri çekilmek zorunda kalmışlardır. 

“Bunun üzerine Sünni halk içinde kendi saldırılarına alet etmek için, direnen halkın çocuk kestiğini, ırza geçtiğini, camileri bombaladığını ve .Gazi Caddesi- nin kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırıya geçecekleri yalanını yaymaya çalışmışlardır. Bu propagandayı köylerde de yaymaya başlamışlar, büyük bir kitle katliamının hazırlıklarına girişmişlerdir. Bu hazırlıklar sırasında bazı vatandaşları da katletmişlerdir. Sünni köyleri, komşu Alevi köylerin üzerine saldırtmak için de çaba göstermişlerdir. Buna karşılık halk, savunma tedbirlerini daha da geliştirmiş, polisi ma- 


bildirisini açıkladı. Türkeş'in açık hallelere yerleştirmemiştir. Olay- 


lamasında, sine-i millete dönüş için diğer parti gruplarıyla işbirliği imkanları araştırılacağı ve Meclisi hemen seçime götürecek sayı temin edildiğinde sine-i millete dönüleceği bildirildi. 

Alpaslan Türkeş, MHP'li parlamenterlerin TBMM'ye hemen dönerek görevlerine başlayacaklarını da sözlerine ekledi. 


Adana... 
(Raştarafı 1. sayfada) 

Adana Sıkıyönetim Komutanı Bölügiray, açıklamasının bundan sonraki bölümünde bazı işyerlerinde işçilerin yasal ücret ve haklarının aylarca ödenmediğini, bunun sosyal ve ekonomik yönden büyük huzursuzluklar doğurduğunu belirttikten sonra, ayrıca bu durumun "aşırı uçlar" tarafından da istismar edildiğini vurguladı. 


Anlat, anlat 


(Baştarafı 1. sayfada) 
değil, Sayın Bakan, işkenceler konusundaki endişeleri de giderdi çok şükür, "işkence mi?" diyor, "Benim haberim yok, ben duymadım"', Neredeyse "'Vallahi bana yapılmadı'' diyecek. 


Bakan ''Vatandaş devleti yanında görmenin huzuru içinde" diye devam ediyor. Böylece Emniyet binaları ve karakolların yakınlarından geçenlerin duyduğu çığlıkların nedenini de açıklamış oluyor. Tabii, vatandaş devleti tüm araçlarıyla, manyetoyla, copla o kadar kendine yakın görürse huzur duyar ve sevinç çığlıkları atar. 


Orhan Eren, "Kurtarılmış bölge mi, yok öyle şey"' diye konuşuyor. Hatta öneriler hile getiriyor: "Arabam kapıda buyurun, gidelim" Bakan her halde şöyle düşünüyor: "Bizi içeri alırlarsa orası bizden kurtarılmamıştır, almazlarsa kurtarılmıştır." 

Alırlar, Sayın Bakan alırlar. 
Devlet güçlerine yardımcı tuttuğunuz MHP'liler size kapıyı ardına kadar açarlar. 


Bakanın son müjdesi,Van,Hakkari, Mardin ve Urfa'da evlerini terkeden yurttaşların geri döndükleri şeklinde, Sanıyoruz, Köyişleri Bakanıyla beraber Güneydoğuya giden Sayın Bakanımız evlerdeki kurşun deliklerini alçı ve sıvayla kapattı, damlar da aktarıldı. Artık herkes rahat rahat evinde oturabilir. Biraz rüzgar var oralar- da ama bu sıcakta iyi gelir, 

İçişleri Bakanı televizyondâ yaptığı konuşmayla milleti birkaç dakika için olsun hayal alemine götürdü. İçki fiyatlarının iyice pahalı olduğu bir ortamda halka neşe vererek, arkadaşı Gümrük ve Tekel Bakanına yardımcı oldu. 
Böylece AP'nin büyük hizmetleri- ne bir yenisi eklendi. Bravo! 


lardan sonra gelen askeri birlikler halk ile saldırganlar arasına girmişlerdir. Halk saldırganları destekleyen Emniyet Müdürü ve Valinin görevden alınmasını talep etmeye başlamıştır. 

"Çorum  Milletvekillerinden Şükrü Bütün ve Ethem Eken de bu olaylar sırasında askeri birlikler komutanlığı yetkilileriyle görüşmelerde bulunarak halkın taleplerini iletmişlerdir. Bunun üzerine Emniyet Müdürü ve Vali görevden alınmıştır." 


bu görüşlere rağmen yine de öğrencilerin üniversiteye girme şansı her geçen yıl azalıyor. 

1967 YILINDA LİSE 
MEZUNLARININ YARIYA 
YAKINI ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİYORDU 

Her yıl daha fazla sayıda lise mezunu genç açıkta kalıyor. Örneğin 1967 yılında lise mezunlarının yüzde 43 kadarı üniversiteye girebilirken bu yıl lise mezunlarının sınavı kazanma oranı yüzde 9'a kadar düşecek. Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınladığı yıllığa göre üniversiteye giriş oranı 1971-72 yılında yüzde 25'indedüştü. Bu sadece liseyi bitiren gençlerin sınavı kazanma oranı, Oysa bir de üniversite kapılarında yıllardır bekleyen yüzbinlerce genc var, 

- 1975 yılında yuksek oğrenime 68 bin 508 genç kabul edildi. Bu yıl ise 42 bin aday merkezi yerleştirmeyle, 5 bin aday ise ön kayıtla yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilecek. Bu yıl- ki 47 bin kişi dolayındaki kapasitenin 1975 yılına göre daha düşük olduğu ve bunun her yıl arttırılmasının da çözüm olmadığı bilinen bir gerçek, 1981 
yılında başlayarak uygulanma- ya başlayacak olan iki kademeli eleme sistemi de üniversite 


kapısındaki yığılmaya çözüm getiremiyor. 
Bazı yetkililer sınavlarda 


“şans”ın sözkonusu olmadığını söyleyedursunlar bu gidişle sınav ları kazanma şansının önümüzdeki yıllarda yüzde 9'un da altına düşeceği bilinen gerçek. 


AYDINLIK için. 


e 
TIKP Şişli... 

(Baştarafı 3. sayfada) yöneticileri Sıkıyönetime ve emniyete başvurdu. Gelen güvenlik kuvvetleri bir berbere giren ve oradakileri ölümle tehdit eden üç kişiden birini silahı ile birlikte 

yakaladı. 
Bir kişinin yakalanmasından 


sonra diğerleri dağılıp, yakındaki * 


bir pastanede toplandılar. 


TİKP ŞİŞLİ İLÇESİNİN 
AÇIKLAMASI 

Türkiye İşçi Köylü Partisi 
Şişli İlçe Başkanı İlyas Demirci basına bir açıklama yaparak; Şişli'de bir süredir peşpeşe devam eden cinayetlere dikkat çekti ve yöre halkını tertiplere karşı uyardı, 

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: 

"Partimiz zorbalığa ve cinayetlere karşı her zaman kararlı bir tutum almıştır. Özellikle son günlerde MHP yöremizde terörü tırmandırarak ve halkı hedef alarak yeni tertipler peşindedir. 
Bugün her zamankinden fazla birlik olmaya ihtiyaç vardır. 
Çağlayan halkını hangi fikirden olursa olsun birleşmeye, tertipçilerin oyununu bozmaya ve mücadele etmeye çağınyoruz. 

"Yetkilileri de uyarıyoruz. Cinayetlerin failleri biran önce yakalanmalı ve hesap sorulmalıdır." 


Vietnam... 


(Baştarafı 3. sayfada) belirtirken Endonezya'nın Vietnam Dışişleri Bakanını davet etmede sakınca görmediğini kaydetti. 

Hanoi Radyosunun, Asean ülkeleriyle ilgili olarak yayınladığı yorumda son derece uzlaşıcı bir dil kullanması dikkat çekti, BBC muhabiri, Vietnam'ın, Asean ülkelerinin bu ayın 25,5'a Kuala Lumpur'da yapacakları toplantı- dan önce bir barış taaruzuna girişmeye (o çalıştığını belirtti, Kuala Lumpur'da yapılacak toplantıva. ARD Dışişleri Bakanı 


Cezaevini kuşatan... 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Bu arada MHP'li sanıkların kaçma teşebbüsü üzerine koğuşlarda operasyona girişilerek arama yapıldı. Arama sonuçları henüz açıklanmadı. 

Görgü tanıkları, cezaevindeki MHP'lilerin kullandıkları silahlar- dan bazılarının tabanca, bazılarının da büyük çapta otomatik silahlar olduğunu ileri sürdüler. 

Gerek görgü tanıklarının, gerekse isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, kaçma eylemini içerdeki ve dışardaki komandoların ortaklaşa düzenledikleri anlaşıldı. 


Avrupa... 


(Baştarafı 3. sayfada) 


lad'ın konuyla ilgili yayınladığı bir haberde, "Şili'deki duruma' 


t atafda bulunuluyor ve "askerlerin böyle bir şey için kazanılmasının şart olduğu" belirtiliyor. 

Demirel'in 27 Mayıs 1960'ın intikamını almakdaa direttiğini kaydeden gazeteler, 1960'la ilk hesaplaşmanın 1971'de olduğunu kaydediyorlar, 

Demirel'in bir tarihçesini yapan gazeteler, ''kendisinin Bayar.Menderes kliğinin devamı olduğunu ve onların kurduğu anti-demokratik düzeni yeniden hayata kavuşturmaya çalıştığını" vurguluyorlar, 

NRC Handelsblad, Utrechtsche Nieuwsblad ile bir çok Hollanda ve Belçika gazetesinde yayınlanan yazılarda, "Demirel'in. tek adam olma şansının çok az olduğu, karşısında çok güçlü bir sol muhalefet, Milli Selamet Partisi, ordu vb, güçler olduğu” belirtiliyor. 

Demirel'in Türkeş destekli hükümetinin başa geçer geçmez MHP komandoların devletin içine doldurmasıyla başlayan kuşkular, son olaylarla had safhaya ulaştı, Bilindiği gibi birkaç ay önce Türkiye'ye yardım konusunda çeşitli yorumlar yayınlayan Avrupa'nın etkili gazeteleri, "Türkiye" ye yapılan yardımların gelişmekte olan Türk faşizmine yardım olduğu" imajını vurguladılar, Polisin Türkiye'nin birçok yerinde halka pnelttiği saldırıların fotoğraflarını yardım haberlerinin yanında basan eri piçi o dönemde Avrupa kamuoyunun dikkatini Demirel hükümetinin üzerine çekmişlerdi, 

Bu ayın sonunda toplanacak NATO İlkbahar Bakanlar Konseyi toplantısını izlemek için Türkiye'ye gidecek gazeteciler ve diplomatlar, son günlerde Türkiye'deki durumu konuşuyorlar, Bir gazeteci, "Bari bize de silah verseler de kendimizi korusak" diye konuşunca diğer gazeteci, "Önce MHP'ye git, orada silah nasıl kullanılır, öğren, ondan sonra silah istersin" diye cevaplandırdı. Bir başka gazeteci ise, “MHP'de silah kullanılmasını öğrendikten sonra geri dönmezsin, orada devlet kuvvetlerine yardımcı olursun"! diye şakalaşmaya katıldı, 

İnsanın ister istemez, "Avrupalılar, bizi bizden daha iyi tanıyorlar" diyesi geliyor. 

Birçok diplomat ve gazeteci Ankara'da Karayolları Eğitim Merkezinde yapılacak NATO toplantısna katılmaktan gerçekten korkuyorlar. İnsan hayatına büyük bir önem verilen Avrupa'da şüphesiz bu kuşkulara hak vermek yerinde bir tutumdur, 

Türkiye'deki okargaşalığı gözönünde bulunduran birçok gazetecinin Ankara'ya gitmeyecekleri görülüyor. Türk diplomatlarının güven verme çalışmaları ise istenilen sonucu vermiyor, 

İsminin yazılmamasını isteyen yaşlı bir "savaş muhabiri", "Vietnam'da belli kurallarla savaşılıyordu, oraya gitmek büyük cesaret işi değildi, Fürkiye'ye gitmek cesaretin deötesinde bir şey" diyordu. 

Bir yandan terör, bir yandan Anayasaya saldırılar, parlamentonun ortadan kaldırılmak istenmesi, bütün bunları Avrupa desteklemez, Bunu Demirel böyle bile, Avrupalı kamuoyu, şimdiden gözlerini Türkiye'ye dön- 


dürdü, NATO toplantısının başlangıcı ve sona ermesi sirasında Avrupa kamuoyunun Türkiye ile daha yakından ilgileneceği şimdiden belli. 


Muskie, Japonya, Yeni Zelan- da, Avustralya ve Kanada temsilcileri katılacak, Vietnam'ın, bu toplantının Asean ülkelerinin Kamboçya'nın işgali ile ilgili tutumlarını sertleştirmesinden çekindiği haber verildi, 

BBC muhabiri, Bankok'ta yapılan bir basın toplantısında, Asean ülkelerinin Kamboçya sorununa yaklaşımlarında farklılıklar olduğunun ortaya çıktığını kaydetti, Malezya ve Endonezya, "Vietnam'ın Kamboçya'da çıkarları olduğunu kabul etmeye" eğilimliyken, Tayland ve Singapur, yetkilileri bunun, Vietnam işgalini meşrulaştırmaya ve Heng Samrin rejimini tanımaya doğru bir kayıs olacağını belirtiyorlar, 


Eren'in... 


an 1, sayfada) 
tısında gezi izlenimlerini anlattılar. İçişleri Bakanı Eren, işkencelerin kendisine intikal etmedigini öne sürdü ve kurtarılmış şehir diye bir şeyin bulunmadığını savundu. 

Eren Van, Hakkari, Mardin ve Urfa'da bölgeyi terk eden vatandaşların tekrar evlerine ve işyerlerine dönme 'hazırlığı içinde olduklarını söyleyerek, ''Vatandaşların devleti yanında görmeleri- nin ve varlığını hissetmelerinin huzuru içinde olduklarını"! öne sürdü. 

,Güneydoğu bölgesine musallat olan bölücü unsurların güçlerini yitirdiklerini de söyleyen Eren, Çukurca'da Irak sınırını geçtikleri için Iraklılar tarafından öldürülen 10 yurttaş konusundaki görüşlerini şöyle açıkladı: "Bu hareket insanlık dışıdır. Konu üzerinde hükümetimiz ciddiyetle durmaktadır." 

Eren basın toplantısında ayrıca, Amasya ve Çorum illerindeki olaylar hakkında da bilgi verdi. 

Çorum'a sevkedilen güvenlik kuvvetlerinin duruma tamamen hakim olduklarını öne süren İçişleri Bakan Vekili, ilde halen sükunetin hakim olduğunu, şehrin her hangi bir yerinde barikat bulunmadığını söyleyerek sokağa çıkma yasağının yakında kal- 


dırlacağını sövledi. 
Daha sonra gazetecilerin soru- 


larını cevaplandıran Eren, işkencelerle ilgili bir soruya şu cevabı verdi ''Ben duymadım. Bugüne kadar bana işkence olayı ile ilgili bilgi intikal etmedi", 

Yozgat ilinin kurtarılmış bölge olduğu konusundaki bir soruya ise Eren "Kim diyorsa buyursun araba kapıda biner gideriz. Öyle kurtarılmış bir şehir yoktur" dedi. Eren, Gün Sazak' ın öldürülmesi ile ilgili olarak ise ilk günkü bilgilerden çok mesafe kaydettiklerini ve yakında konu- ya ilişkin bilgi verileceğini söyledi. 

Daha sonra konuşan Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Çakmak, sigara sıkıntısının ortadan kalkıp kalkmayacağı konusunda söz veremiyeceğini belirtti. Kaçakçılığın önlenmesi için etkin tedbirler aldıklarını iddia eden Çakmak, "Yapımı sürdürülen ek sigara fabrikalarının iki yıl gibi bi süre içinde hizmete gireceğini ü mit ediyorum. Bunlar gerçekleşirse sigara darlığının kalkacağını söyleyebilirim" dedi. 

Köyişleri Bakanı Ahmet Karayiğit ise, ''Hürriyet mevhumu istismar edilmiştir. Gezimde bunları gördüm. Zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerini- gördüm" dedi. 

Sınırda görev yapan jandarma birliklerini sınır boyu görevlerini sağlıklı yürütmeleri için sınır yolu yapımına hız verdiklerini sözlerine ekledi. 


Elazığ'da... 


(Baştarafı 3. savfada) 


jamen ve sürüldükleri iller şöy- 
e: 7 

"Tahir Yıldı Sinop'a , Saime Taşmurat Çorum'a, Dr, C, Murat Pircanoğlu Erzurum'a, Solmaz Emin Ağaoğlu Siirt'e, Necla Şahin Hakkari'ye, Gülü Tepe Mardin'e, Hıdır Güngörmüş Ağ- n'ya, Kumru Aktaş Muş'a, Kamber Cengiz Van'a, Polat Taş Hakkari'ye, Sultan Güngör Nevşehir'e, Gülten Taşer Tunceli'ye Hatice Uzun Yozgat'a, Müfede Yıldınm Erzurum'a, Kerim Karayel Kars'a, Fethi Demir Siirt'e, Baki Gürkahraman Artvin'e, 
Hıdır Melekoğlu Rize'ye, Zekiye Keçeli Siirt'e. 

Doğum Hastanesinden sürülenler de şu illere gönderildiler: “Abbas Coşkun Maraş'a, Zeynel Kip Bingöl'e, Zülfiye Aslan Konya'ya, Fatma Tilgen Gümüşhane'ye, Ziyaddin Çağlar Bitlis'e, Ayten Karakoç Van'a, Zeliha Karakoç Ağrı'ya, Besime Duman Nevşehir'e, 

Cüzzam Hastanesi Müdürü 
Gülseren Girişken ve Resul Dursun Rize'ye sürülürken, Akıl Hastanesinde çalışan 20 memur ve hastabakıcı da çeşitli yerlere gönderildiler, * 

Önümüzdeki günlerde MHP'lilerin hazırladıkları 60 kişilik bir listenin daha uygulamaya konacağı öğrenildi. 


25 milyon 


(Baştarafı 1. sayfada) 
sur önceki gece saat 22.00 sıralarında kimlikleri belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 
Yaralanan Metin Mansur Şişli Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Öte yandan, İstanbul'da , Göztepe, Ziverbey, Suadiye ve Fikirtepe Akbank şubelerine patlayıcı madde atıldı, patlamalar sonunda büyük maddi hasar meydana geldi, ölen va da yaralanan olmadı. 


MECİDİYEKÖY'DE 


Mecidiyeköy'de bir evden açılan ateş sonucu bir jandarma komando eri yaralandı. Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olay Profilo Fabrikası yakinında meydana geldi. 


ANKARA 

Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesinde okuyan öğrenciler önceki gün bir grup komandonun silahlı saldırısına uğradı. Öğren cileri yaylım ateşine tutan komandolar Tuncay Başaran ve Ali Özbağlı adlı öğrencilerin yaralanmasına neden oldular, Yaralanan öğrenciler Hacettepe Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre öğrencilere ateş açanların "Sığır Mahmut" ve "Piç Hasan" lakabıyld tanına komandolar olduklarıöğrenildi. 


AYDIN'DA 

Aydın'da Milli Eğitim emekli müfettişlerinden Yusuf Büyükçoban'ın evine kimliği belirlenemeyen kişilerce önce patlayıcı madde atıldı ve daha sonra da yaylım ateşine tutuldu. Maddi hasara yol açan olayda can kaybı olmadı. 


Komandolar bir devrimciyi pusu kurarak yaraladılar 


ANKARA (ÖZEL) 
OMANDOLAR, Karabük 
Demir Çelik Fabrikasında 

memur olarak çalışan Hasan Karadeniz adlı devrimciyi pusu kurarak yaraladılar, 

Hasan Karadeniz önceki gün sabah saat 8,45'de işe giderken iki komandonun çaprazlama ateşi arasında kalarak bacaklarndan yaralandı. MHP'li komandoların Hasan Karadeniz'i bir haftadır takip ettikleri, önceki gün de pusu kurdukları öğrenildi, 

Hasan Karadeniz, ateş eden komandolardan birisinin isminin Temel olduğunu, diğerini de gördüğü takdirde tanıyacağını söyledi. Karadeniz, komandoların Çelik-İş Sendikası ve MHP tarafından beslendiğini ve himaye edildiğini belirtti. i 


Emre: “Türk-iş üst yönetimi işçileri oyalıyor” 


ANKARA (AA) 
“ÜRK-İş'e bağlı Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Recai 
Emre, "Türk-İş üst yönetiminin işçileri oyalamaya çalıştığını" söyleyerek, "Türk-İş üst yönetimi işçilerin gözünü boyarken hükümet işçi kıyımlarına devam ediyor” dedi, 

Emre, dün yaptığı açıklamada "hükümetin toplusözleşme görüşmelerini sürüncemede bırakmakla yetinmediğini, bir yardan da kitle halinde işçi kıyımları yaptığını" belirtti. 


& Haziran 1980 


Eğin (Kemaliye) yöresinden bir halay. 


Eğin düğünlerinde söylenen maniler- türküler (6) 


ibrahim Olçaytu 
Geldi bizim ilin, baharı, yazı, 


Yar nolur insafa gel bazı bazı. 
Odasına vardım, aldı sazı Dokunayım tellerine sevdiğim. 
Sabahtan uğradım ben bir gözele, Dedim gözel, o gafletten uyana Eğildim de bal dudaktan bir öptüm Uyanıp da dedi var get divane. 
kkk 
Aşağıdan gelir kozalı gelin, Topla kozaları, söz olur gelin. 
Kaşımı kaldırıp, yüzüne baksam İller yaman olmuş söz olur gelin. 
kkk 
Aştı göremedim, yarın boyunu, Çehre dutmuş kaşlarmın yayını Alamadım şu gözelin huyunu 
Selam durun bir dilber geliyor da ğlar kkk 
Ellerim tutmuyor cigare saram Yıkmışam gönlümü, yar nasıl alam Kağıt arasında bir kuru selam Yazam da yollayam yar gele diye. 
*k* 
Kapının önünde dikenler bite, Umarım bacanda baykuşlar öte, Yılda yetmiş defa sıtmalar duta, Beni terkedipte gezen yarım. 
#** 
Söğüdü yaş iken eğmeli imiş Güzeli tor iken sevmeli imiş Fırsat elde iken sarmalı imiş Meğer fırsat ele tek bir geçermiş. 
kkk 
Beri gel beri, derdim söyleyim Derdimden bilmiyen yarı neyleyim Peşimi yüzüne gölge edeyim 
Esti seher yeli yardan ne haber kkk 
Sallana sallana gel gir odama. 
Şu datlı canımı koydum madana Sabahtan uğradım haksız babana Tanrı selamını vermedi geçti. 
xk 
Bir yara mailim, bir de bir ata Dost O'dur ki dostun koynunda yata. 
Gene bizim kısmet kalktı gurbete. 
Ne sen beni unut ne de ben seni, KKR 
Oğlan sallanışın hoşuma geldi, Gece usul boyun düşüme geldi, Evel ben de yat illeri kınardım Dolandı çevrindi başıma geldi. 
kkk 
Kadir mevlam senden bir dileğim var, Bana mal verip de kayırmayasın. 


Cümle alem bir yar için dolanır, 

Beni sevdiğimden ayırmayasın. 
#** 

Bana gönderdiğin bir yalan alma, 

Başım dumanlıdır kusura kalma. 

Gurbet illerde de eğlenip kalma 

O kadar gurbette eğlenmek olm2z. 


Oğlan geder oduna mavi derler adına, Oğlan seni severim, şu köyün inadına. 
Elma verdim geline, aldı soktu beline. 
Yemesini bilmemiş, vermiş serhoş eline kkk 
Kaşların yaydır bana, yıl oldu aylar bana, Aşkından susamışım az gelir çaylar bana. 
Bahçesi barsız adam, ayvası narsız adam. 
Kalaysız kaba benzer dünyada yarsız adam 
*** 
Bahçeden barın aldım, ayvadan narın aldım. 
Yüzüne güle güle, elinden yarın aldım. 
Göğercin vurdum uçtu, tüyü dala dolaştı. 
Güzele, duzak kurdum ikbaldan çirkin. 
kkk 
Ata vurdum başlığı, gün dolandı kuşluğu. 
Yarın bensiz dünyada, nasıl gelir dışlığı. 
Elma koydum harara, elma yanın karara İl oğlunun ucundan neye benzin sarara. 
kkk 
Elma attım nar geldi, dar sokaktan yar geldi. 
Sağ yüzünü öperken, sol yüzüne ter geldi. 
Karşıda gül oyumu, güle duttum boyumu. 
Aman imanım gelin ne çok sordum soyumu wkk 
Karşıda gül anbarı gülmez ki gülem bari Ne güler ne güldürür koymaz ki ölem bari Karşıda kavun yerler bende varsam ne derler 
Otursam bile yesem Şu şünü sevmiş derler kkk 
Karşıdan gelki görem, elin uzat gül verem. 
Aramızda dağlar var, ben seni nerde görem. 
Kızlar kızıl üzüm dür, gelin iki gözümdür. 
Gelinin sahibi var, gene kızlar bizimdir. 
#** 
Ev süprülür toz eder kız oğlana göz eder Oğlumuzun suçu yok sizin çapkın kız 


eder kkk 
Evler göçtü, dam kaldı, damda benim nem kaldı. 
İki kaşın arası öpülmedik ham kaldı. 
*k* 
Ben bir uzun kamışım, kapına uzanmışım 
İster al ister alma, alnına yazılmışım. 
BİTTİ 


Halk ozanlarımız 


Aşık Emini 


1943 yılında, Tokat'ın Zile ilçesinde doğan Aşık Emini'nin soyadı Düştü'dür. Emini, Düştü soyadını kullanmaz.. "Bizler, eskiden beri düşmüş durumdaydık. Artık ayağa kalktık ve yükseliyoruz. Benim soyadım, halkımızın bu yükselme çağına uymadığından, onu sevmiyorum..."'der. 
Aşık Emini bir emekçidir. Ankara'da dört çocuğu ve eşi ile, altı nüfus olarak yaşamını sürdürür... Tüm halkçı ozanlarımız gibi, o da gecekonduda oturmaktadır. Ankara'da bir hastanede hizmet işçiliği yaparak, geçimini sağlamaktadır. Halk Ozanları Kültür Derneği'nin de kurucularından olan Emini ile konuşuyoruz: 

— Sence, halk ozanları.olarak, halkın uyanması icin neler yapabilirsi- 


Hoy-Tur'un gecesi 


Halk oyunlarımız, halkımızın yaşantısının en doğal, en güzel ve renkli bir biçimde yansımasıdır.Halk oyunlarımızı özünden bir şey yitirme- den, biçimsel yorumlamalarla nasıl zenvinleştirebiliriz. 

İşte bu sorunun yanıtını, geçtiğimiz hafta İstanbul'dadüzenledikleri gala gösterisi ile HOY—TUR Folklor Derneği vermeye çalıştı.. Harbiye Şehir Tiyatrosunda bütün yorgunluk ve zorluklara karşın başarılı bir gösteri ortaya kondu.. 

Emperyalizmin ve gericiliğin yoz kültürüne karşı halkımızın yüzyıllar ötesine kadar uzanan demokratik kültür birikimi, bu gecede özgün bir ifade biçimiyle, başarıyla işlendi. 

Program, yoz kültürün sergilenmesiyle başladı. Özellikle gençleri kahre- den, yıkan, toplumdan uzak birer psikopat haline getiren yoz yaşantı biçi- mi, esrarı , diskosu, kılıksız tipleri “sanat müziği"'ve arabeski ile güzelce sergilendi. 


“Doğudan, batıya bir ses yükselir 
Kuzeyden güneye bir yel eser" 


diyen dizileri ve bağlamanın yanık ezgileri ile halkımızın engin kültür geleneği ve yaşama sıkı sikiya bağlı inanç dünyası dile getirildi. 
Gösteri süresince kendinizi bir an, Barak Ovasında Türkmenlerle 
. halay: çekerken buluyor, bir anda da s «Artvin dağlarında Atabarı oynarken + © ““iduyuyordunuz. Bir bakmışsınız kibir köyde kız istiyorsunuz. Hemer sonra ise yanık bir türkü çığırıveriyorsunuz. 
Karadeniz'de horon oynarken, Bingöl'de Kartal dansı ile dönüyorsunuz. 
Kısacası Anadolu'yu şöyle ufaktan bir turluyorsunuz, Anadolulu ile birlikte 
HOY-TUR, düzenlediği gecede, halk oyunlarını içinden çıktığı yaşantıyla, maddi ortamla birlikte sergilemenin: önemini ve anlammı açıkça ortaya koydu. Bu deneme, - diğer halkbilim kuruluşlarının da incelemeleri gereken özgün bir uygulamadır. HOY-TUR, özverili çalışmaları sonucunda, başarılı bir mizansene, koreografiye sahip, halk dansları ekipleriyle ilgiyle izlenen değişik bir çalışma ortaya koymuştur. Kendilerini kutlarız. 


niz? 

— Halk ozanları; halkın gören gözü, konuşan dilidir. Bizler, halkımızın uyanabilmesi için, elimizde sazımız, dilimizde sözümüz ile, halkımızın sorunlarını haykırırız. Halkımızdan alır, bilimsel yollarla aldığımızı daha işlenmiş biçimde ona sunarız. Ona yol göstericilik yaparız. Tabandaki emekçi halkımızın bilinçlenmesinde, biz halk ozanlarının büyük payı olduğu gibi, tüm halk ozanlarının. gerçek görevi de budur. 

— Sence, çağdaş bir ozan nasıl olmalıdır? 

— Çağdaş bir ozan, çağının gerektirdiği bir düzeyde, halkın dert ve sorunlarını şiiriyle, sazı ve sözüyle dile getiren kimsedir. Halkın kurtuluş türküsünü, halkın diliyle, hiç bir korkuya kapılmadan, ürkmeden, yılma- dan, cesaretle söylemekle görevliyiz. 
Günümüzün çağdaş ozanı da, geçmişten bugüne dek yaşayan Pir Sultanların yolunda olmalıdır. 

— Yaşayan halk ozanları, nasıl daha güçlü olabilirler? 

— Güçlü bir örgüt altında birleşerek... Bilimsel kültürle yoğrularak. 
Devrimci dünya görüşünü, halkımızın gerçekleriyle kaynaştırarak... Herkesin bildiği gibi, halkımızın gerçekten sanat temsilcileri, halk ozanlarıdır. 
Adı üstünde, halk ozanı... Ve tüm buna karşın, en çok ezilen ve çile çeken de yine, halk ozanıdır. Bugün, halk ozanlarımız, güçlü bir örgütten yoksundur. Yasalarda, halk ozanlarını koruyan hükümler yoktur, hiç yoktur. Halk ozanlarımız, ozanlığı meslek edinmiş birkaç vurguncu devrim şarlatanının sömürdüğü kişilerdir. 
Bizler, gerçekten güçlü bir örgüt yaratırsak, bu sömürüden kendimizi kurtarabilir, halkımızın sorunlarını daha güclü biçimde dile getirebiliriz. 

Aşık Emini, şiirleriyle, ırkçılığa, şovenizme, kapitalizme, emperyalizme ve faşizme karşı, tim dünya halklarının kardeşliğini savunmaktadır. 
İnsanın insanı, ülkelerin ülkeleri ezmesine karşıdır. Tam bağımsız ve gerçekten özgür bir dünya istemektedir. Dünyada, tüm insanların eşitliğinden ve kardeşliğinden yanadır. 
Dünya halklarının ozanıdır Emini... 

Emini'den aldığımız bir şii sunuyoruz. Bu şiirler, bugün Avrupa" dan Avustralya'da , binlerce işçinin teyplerinden çınlamaktadır toplumlara: 

INSANLAR KARDEŞ OLMALI 


Bütün dünya insanları 
Barışsak kötü mü olur? 
«Hep bir olup bir bayrağa Dönüşsek kötü mü olur? 
Kaldırsak ırk ayrımını 
Hele mezhepçi kavmini 
Bulsak insanlık bilimini Çalışsak kötü mü olur? 
Gel koşalım gerçeklere 
İlerici ilimlere 
Bizden uzak iklimlere 
Ulaşsak kötü mü olur? 
Yabancı dilleri kaldırsak Dünyada tek dille konuşsak 
Şu evrende birlik olsak Birlessek kötü mü olur? 
Yıldızları araştırsak 
Orada da insanlar bulsak 
Gidip gelsek, komşu olsak Tanıssak kötü mü olur? 
Emini barışa yanaş 
Ayıp değil midir savaş? 
Bütün dünya olsak kardaş Anlaşsak kötü mü olur? 
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Bedri Rahmi Sanat Galerisinde 14 
Hazirana dek sürecek. 

BEGÜM'ün Anatolya Sanat Galerisinde, yaşayan ressamlardan karma resim sergisi 10 Haziranda sona eriyor. 
© ARNAVUTLUK HALK CUM-HURİYETİ'nin "Kadın Hakları" konulu fotoğraf resgisi ve Mustafa Ayataç resim sergisi Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 14 
Hazirana dek sürüyor, 

e 20 TÜRK sanatçısının 40 yapıtını içeren karma resim sergisi Galeri Lebriz'de 30 Hazirana dek sürüyor. 

© ERSİN ALOK fotoğrafların 
13 Hazirana dek Zincirlikuyu 
Halk-Koop Sanat Galerisinde sergiliyor. 

© "TÜRK RESİM sanatında 
“çıplak” konulu karma resim sergisi 21 Hazirana dek Moda Güzel Sanatlar Galerisinde sürüvor 

e ÖZDEMİR ALTAN halı sergisi Modül Sanat Galerisinde 12 Hazirana dek izlenebilir. 

e PERİHAN BALCI ve İSKEN- 
DER ÇAĞDAŞ'ın fotoğraf, ME- 
TİN GÜREL ve FUAT KIRCALI' 
nın karikatür sergileri 23 Hazirana dek Taksim Belediye Sanat Galerisinde sürüyor. 

© ZUHTÜ MÜRİTOĞLU resim ve heykel sergisi, Vakko Sanat Galerisinde 30 Hazirana dek izlenebilir. 

e HALDUN NAZİKER'in resim, batik ve gravürleri, Tünel Galata Sanat Galerisinde 17 Hazirana dek açık kalacak 

© İTALYAN Endüstri Dizaynı Sergisi, IDGSA salonunda, 12 Haziran aksamına dek izlenebilir. 


ANKARA 

© TURAN ENGİNOĞLU ve ZE- 
Kİ ÇETİNKAYA resim sergileri Türkiye İş Bankası Yenişehir İş Sanat Galerisinde 13 Hazirana dek sürecek. 


İZMİR 


© IŞIL ÖZIŞIK suluboya resim sergisi 25 Hazirana dek, Akbank Konak Sanat Galerisinde izlenebilir. 

© İZMİR Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi yıl sonu karma resim sergisi Türkiye İş Bankası Kordon Sanat Galerisinde 13 Hazirana dek izlenebilir. 

DİYARBAKIR 

e Uğurcan (OÖZBERKİ'nin vitray sergisi 20 Hazirana dek Akbank Sanat Galerisinde sürüyor. 


TRABZON 

© BİLTER ANI'nın ağaç oyma sergisi, 17 Hazirana dek Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde izlenebilir 

© İstanbul Sanatçıları karma resim sergisi, Leonardo Sanat Galerisinde 30 Hazirana dek izlenebilir. 
© AVNİ ARBAŞ-Bedri Rahmi Eyuboğlu-Orhan Peker-Leman Tantuğ karma resim sergisi, 30 Hazirana dek Artizan Sanat Galerisinde sürüyor. 

© FRANSIZ Kültür Merkezinde, Albert Kahn koleksiyonundan “Türkiye 1912-23"' konulu fotoğraf sergisi izlenebilir. 


Devlet Tiyatro Karagöz-kukla ekibi yöneticisi Mustafa Mutlu 


DEVLET TİYATROLARI 
ANADOLU TURNES 


© OĞUZ ATAY'ın OYUNLAR- 
LA YAŞAYANLAR adlı oyunu, bugün son kez Adana'da sergileniyor. (Yön: Bozkurt Kuruç) 

© ADALET AĞAOĞLU'nun ÇA- 
TIDAKİ ÇATLAK adlı oyunu, bugün Samsun, salı Sinop, perşembe Kastamonu ve cuma Çankırı'da sunulacak. (Yön: İsmail Bekir) 
(3 S. BA ŞAK -Y AKINCI'nın sunduğu ÖYKÜLERDEN OYUN- 
LAR, Marmara bölgesinde dolaştırılıyor. Oyunları bugün Biga, salı Bandırma, çarşamba Karacabey, perşembe Gemlik, cuma Yalova ve cumartesi Karamürsel'de izlenebilir. 

© TURAN OFLAZOĞLU'nun 
ELİF ANA'sı, salı Çanakkale, çarşamba Balıkesir, cuma Kütahya, cumartesi Eskişehir'de oynanacak (Yön: Nihat Akçan) 

© KARAGÖZ-KUKLA ekibi, 
Mustafa Mutlu'nun yönetiminde, son gösterisini yarın Mecitözü'nde yapacak 


ÖZEL TİYATROLAR 


@ BAŞKENT Çocuk Tiyatrosu, cumartesi dışında lier gün 16.30' 
da Gençlik Parkı Muhsin Ertuğrul Açık Hava Tiyatrosunda, Samet Bahrengi'nn BİR ŞEFTALİ, BİN ŞEFTALİ adlı yapıtını sunmayı sürdürüyor. (Yön: Şakir Gürzumar- Şebnem Kafaoğlu). 

© KENT OYUNCULARI, Ankara 
Devlet Tiyatrosu Yeni Sahne salonunda Curth Flotow-Horst Pillav ikilisinin BODRUMDAKİ PENCE- 
RE oyununun son haftasına girdiler. Oyun salı, çarşamba, perşembe, cuma 20.30, cumartesi ve pazar 15.00 ve 18.00'de sahnelenivor. 


HABER 
YORUM. 


MAGAZIN 


Yaşayan Deniz 


Cousteau, Yunus 


peygamberi yutan balık balinayı 


inceliyor 


Efsaneye göre Yunus Feygamberi yutan balık bir bali naydı, Ancak, balinalar insan yutamaz. Bu dev deniz yaratlığının boğazı çok dardır, İnsan yutlabilecek bir başka ba lık vardır, o da çentikli hani balığıdır., Hani balığının çok çeşidi vardır. 2 santimetrelik ufacık balıklardan 500 kiloluk devlere kadar her boydan haniye rastlamuk mümkündür 
Bu balıklar uzerinde bilgi top layabilmek için Cousteau , Calipso ekibiyle Meksika'nın yanmadası Yucalan önlerine araştırma dalışlar yapar Bu 


Peygamberin 


ölüm 


yıldönümü 


Programda Feygam ber Hz. 
Muhammed ölümünün 
1348. yıldönlimü nedeniyle anılacak, İlahiyat Fakültesi Öğrelim Üyelerinden Doçent Doktor Ruhi Tığlalı Peygamberin şahsiyeti, Prof. Dr. Hüseyin Altay Hz. Peygambeii» 


Tatil Sineması 


SON GÜNEŞ 


Yönetmen: Robert Aldrich 

Oyuncular: Kirk Douglas, Rock Hudson, Dorothy Malone, doseyh Co. 
ten, Carol Lynley 

Yapım yılı: 1961 


rol aldığı "Son Güneş" 


Howard Rigsby'nin bir romanından beyaz 


KONUSU 

Şerif Stribling (Rock Hudson ) tarafından aranmakla olan O melley (Kirk Douglas), eski sevgilisi Belle'nin çiftliğine gelir, Şerif ve kaçak bu çifllikle karşlaşırlar, Belle'nin kocası Can Breck bir kavgada ölünce Şerif ile Belle arasmda ilişki başlar. 
Belle'nin kızı Missy de O'melley'e aşık ol- 


YAPIMCILAR TV İÇİN 
NE DIYOR? 


> ETAM 
. Par par 
Televizyon bizleri hazırlıksız yakaladı 

Yoksa, bilinçli, gelişmiş ülkelerin azgelişmişleri nasıl sömürdüğünü bilen, Batı karşısında küçüklük duygusuna kapılmamış, kendi değerlerine inanan, aiza ve emperyalizmin her türlüsünün' karşısına dikilebilen bir insan mı yaratmak istiyoruz? Daha doğrusu insanımızın içindeki bu küllenmiş bilinci uyandırmak, harekete geçirmek mi istiyorüz? 
Televizyonun önce bir karara varması zorunludur. 
Yabancı kaynaklı yapımlar daha ucuza mal oluyor ana, bize, bizim insanımıza, bu topluma, bu halka hizmet etmiyor, Yabancı dizilerle, bu yöneticilerin yaptıkları halka hizmet falan değildir, Düpedüz aldatmacadır. Dikkat edilsin, iktidarların dışa bağımhlığı arttıkça, Ke yonda gösterilen yabancı dizilerin sayısı da artmaktadır, Neden mi? Çünkü dış sömürü bir bütündür 

Bir zincirdir. İMF, CİA, kredi, Ortak Pazar, Amerikan yardımı, NATO da bu zincirin birer halkasıdırlar. Kapalı Kapılar Ardındaki Washington' dan Küçük Ev'e değin izlediğimiz bütün yabancı diziler de, bu zincirin uzantısındaki başka halkalar. 
Yalnız eğri oturup doğru konuşmak gerekir. Televizyondaki bu yabancı dizi ve spor furyasının asıl mucidi, ağababası eski Genel Müdür İ,Cem İpekçidir. Onun zamanında başlayan bu beyin yıkanması işlemi, sonraki genel müdürler tarafından da şiddetle ve büvük bir istekle benimsenmiş, yabancı dizi dozu da giderek artmıştır. 

Bu sayısal düzeysizlik, genel yayına göre oranları çok az olan 'yerli yapım'larda "kalite" düzeyliliği biçiminde ortaya çıkmakta mıdır? Bu soruya da ne yazık ki evet demek olası değildir. Kalite yönünden gerçekten başarılı olan, alın aklığı taşıyan, hepimizin göğsünü kabartan, ilerici-demokrat öze sahip yapımlar ancak bir elin parmakları kadardır sayı olarak. 

Bizim yapımcımız, bizim yönetmenimiz, bizim kameramanımız, bizim teknik elemanımız pek be- 


linçsiz kişiler midir? Onun için mi yerli yapımların kalitesinde ve sayısında bir yükseliş görülmüyor? 
Hayır, Bu 'hayır'ı şovence bir tavırla ek rum. Bir elin parmağı kadar az dediğim o güzelim yapımlara bakarak söylüyorum. Ama kalitenin ve sayısal yükselişin olmayışında bir gerçeğin varlığını aramak gerektiğini de biliyorum. Ve ona değinmek istiyorum 

Ülkemize televizyon geldiğinde, biz ülke olarak televizyonun yükünü kaldırabilecek bir hazırlık içinde değildik. Ne maddi yükünü, ne de sorumluluk yükünü. Öyle olduğu halde ülkemize televizyon geldi. Neden? Batı kapitalizminin, emperyalizmi- nin orada da oyununa geldikde ondan. Bize televizyon geldiğinde Batı, televizyon endüstrisini tamamlamış, gerekli fabrikaları kurup üretime geçmiş, bu alanda azgelişmiş ülkeleri bile aralarında ay edip çengel atmaya başlamıştı. Elindeki silah 'azlasını tüketmek ve yeni silahlar üretebilmek için Vietnam'da savaş çıkartan Amerika, televizyon savaşında da yeni pazarlar arayacak ve bulacaktı. Kaldı ki, televizyon ile yapacağı savaş daha kârlı ve görünüşte daha uygar, azgelişmiş uluslara daha da yardımsever bir görünüm verecekti kendisine. Kuvvet emperyalizmini, kültür emperyalizmine dönüştürme EGELİ televizyondan daha büyük bir yardımcısı olamazdı. Ve bu kansız savaş onun daha çok işine geliyordu. Sıcak savaşta kurşunla, topla, bombayla, uçakla üstünlük sağlanabilirdi. Ama bu üstünlük, azgelişmiş ülke halkını daha çok ajite eder ve kendisine karsı kökende düşmanlıklar besletebilirdi. Oysa ki televizyonla yapılacak kültür savaşında . durum hiç de öyle değildi. Bir ülke halkına, kendi propagandasını taşıyan, kendi kültürü çizgisinde yapımları göstere göstere, o halkin beynini iyice bir yıkar, onların düşmanlığını kazanma- dan, hatta dostça ülkenin içine girebilirdi. Bir yandan televizyon alıcısı üreten fabrikalar kuruldu. Öte yandan, azgelişmiş ülkelerce satılacak filmleri, proğramları üretecek yeni yeni stüdyolar. 

Ve durum bildiğiniz gibi oldu. Hazırlıksız olarak yakaladı bizleri televizyon. Montaj sanayine ek bir ünite kurulup, yerli denilen televizyonlar üretilmeye başladı. Televizyon alımı için reklam kamanyalarına girişildi. Sonra bölgesel TV yayınları.. 

erken halkımız bir TV tutkusuna bürünüverdi. 
Bunların ardından da boy boy yabancı kaynaklı diziler gösterilmeye başlandı. Hazırlığımız eksikti dedim. bu eksik yalnız teknik yönden değildi elbet. 
Eleman yönünden de eksiktik İşi bilen adamdan geçtik, televizyon izlemiş insanımızın bile sayısı edi Sonradan işi bilen adam yetiştirmeye çalışıldı. Ama her şey yanlış atılan adımın üzerine 


oturtulduğu için, sonraki çalışmalar da hep eksik oldu. Bugün bizim insanımızın yalnızca eğitim eksikliği vardır. Düzenli bir eğitimle çok iyi yapımlara imza atacak kişilerle doludur televizyon koridorları 


muştar, Daha sonra O'melley Missy'nin kendi öz kızı olduğunu öğrenir, Şerif ise O'melley% yakalamak için uygun fırsal aramakladır. 


perdeye aklarılmıştı, Oynadığı yıllarda eleştirmenlerce pek başarılı sayılmayan film kovboy filmini beğenenlerin ilgisini çekebilir, 


bölgede haniler her yıl yu din ve vicdan hürriyeti anlayımurtlamak için kısa bir sür st, Prof, Mehmet Hatiboğlu i- büyük sürüler halinde topla, se yaşayış ve davranısları üzenırlar. rinde duracak 


ğenilen dış kaynaklı yapımları üretenlerden aşağı, eksik, vetersiz. daha güçsüz daha kültürsüz, daha bi- 


Yarın: Bir başka yapımcı ne diyor? 


eri durumu gösteren 


Sıcak savaş & lanları. 

Gerilla müce 
£ delesinin sür- 
X düğü alanlar 


NİSAN 1980 


SONUNDA ASKERİ 
DURUM 


Kamboçya haritasında, st- 


EE ep Serilla faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar g y e 


KGB ajanı bulunmasından kuskulanılıyor * 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
A MERİKAN emperyaliz- 
"minin Vietnam yenilgisiyle başlayan düşüşü, kendisini Amerikan Haberalma Örgütünün (CLA)gösteriyor. 1974'- den bu yana Amerikan halkının Vietnam savaşına ve CİA'nın bir çok ülkede giriştiği kanunsuz faaliyetlere gösterdiği tepkinin bir sonucu olarak bu örgütte de çözülmeler başladı. 
Birçok CIA ajanı açığa çıktı, Eski CIA ajanlarından Philip Agee, yazdığı kitaplarda yüzlerce ajanın adını açıkladı. 
Bu arada CIA'nın bu durumundan yararlanan Rus gizli servisi KGB'nin, CIA'ya üst düzeyde bir ajan sızdırdığı yolundaki haberler de yaygınlık kazandı, Bu yöndeki haberi veren İngiliz NOW dergisi bu yüzden İngiliz gizli servislerinin artık CIA'ya güvenmediğini, bazı haberleri sakladığını bildiriyor. 


ABD'de 800 Rus ajanı 


Yİ haber alan kaynaklar 

ABD'de bulunan 2 bin 
Rus görevlisinin en az 800'ünün KGB ajanı olduğu noktasında birleşiyorlar, 1978'de ABD'ye sığınmış olan Rus ajanı Arkadi Şevçenko, sadece Birleşmiş Milletlerde 300 Rus ajanının bulunduğunu açıkladı. 

Bu arada CİA'nın Langley Karargahında muhafızlık yapmakta olan William Kampiles'- in de çasusluk yaparken yaka- 


1977'de casusluktan hapisten kaçtı 


Demokratik 
Kamboçya 
Ordusunun 

bir birliği 


Vietnamlı 

işgalcilere e a kurulan = è © bir tuzak Saad aa 


ABD'deki 2 bin Rus görevliden en az 800'ü casus 


CIA'nın yüksek mevkilerinde 


Casusluk yaparken yakalanan 
R. Çernyayev 


lanması Amerikan yetkililerin- de soğuk duş etkisi yaptı. Kam piles, Amerikalıların Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşmasını (SALT) denetlemekle görevli KH-11 casus uydusu 
hakkındaki çok gizli bilgileri, 3 
bin dolar karşılığında Ruslara vermişti, 

1977'de Christopher Boyce 


40 yıl ceza yiyen Royce, daha sonra 


2 Rus diplomatı: V. Enger ve 


ve Andrew Lee adındaki iki Amerikalı, California'da üretilen haberleşme sistemleriyle ilgili gizli bilgileri Ruslara verirken, yakalandılar. 

Bunlar gibi Rus gizli servislerinin ABD'deki faaliyetlerini gösteren düzinelerle örnek vermek mümkün, 


Üst düzeyde sızma 


AKAT bütün bunlardan önemlisi Amerikalılar 
Rusların CIA'ya sızmalarından ve örgüte üst düzeyde bir ajan yerleştirmelerinden kaygılanıyorlar. Bu iddiayı ileri sürenler 


| SSCB adına 1955'e kadar İngi- 


liz Gizli Servisinin yüksek mevkilerinde görev alan, daha sonra Moskova'ya kaçarak generalliğe kadar terfi eden Kim Philby'i 

örnek olarak gösteriyorlar. 


Öte yandan yine NOW dergisinin bildirdiğine göre Amerikalılar ABD'ye sığınan bazı 
Rus ajanları sayesinde: gerçek KGB ajanlarının gizlendiği kuşkusundalar. Bu yüzden CIA bünyesinde KGB'den sığınan- 


| lann gerçek nitelikleri konu- 


sunda uzun tartışmalar oluyor. 


CIA'nın içindeki büyük tartışmalardan biri de Yuri Nosenko adlı bir ajanın gerçekten kendi isteğiyle mi geldiği yoksa bir KGB ajanı mı olduğu konusunda patlak vermiş, 


Nosenko olayı 


URİ Nosenko, Sovyetlerin Cenevre'deki silahsız lanma görüşmelerine katılan heyetinde baş güvenlik subayı 
iniş, CIA ile ilk ilişkisini 1962 
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E 7964'de ABD'ye sığınan KGB ajanı 
Nosenko'nun yalan 


söylediği ileri sürülüyor 


Haziranında kurmuş, Kendisiy- le görüşen CIA yetkilisi Bagley'e 

çift taraflı çalışmak istediğini bildirmiş. 35 yaşındaki Nosenko KGB'de 13 yıldır, Sovyetlere gelen İngiliz ve Amerikalıları izlemekle görevliymiş. 
O siralar karısı ve çocuklarını geride bırakarak Batıya sığınmak istemediğini belirten Nosenko'dan iki yıl ses çıkmamış 


Daha sonra KGB ajanı 1964 
Ocağında Cenevre'de tekrar ortaya çıkıyor, Bu kez Nosenko hem ABD'ye sığınmak istiyor hem de ABD Başkanlarından Kennedy'nin katil zanlısı Harvey Oswald hakkında açıklama yapacağını söylüyor, Haber 
CIA içinde büyük bir şaşkınlığa yol açıyor. 


Ne var ki Nosenko'nun söyledikleri CIA içinde hayal kırıklığına yol açıyor: "KGB" 
nin Oswald'la her haugi bir ilişkisi olmamıştır," Nosenkoyu sorguya çeken CIA ajanları kuşkuya düşüyorlar, Çünkü 
KGB ajanının söyledikleri tam da Kremlin'in dünyayı inandırmak istediği bir ifadedir. 


Bunun üzerine Nosenko- nun 'çarpıtılmış bilgi' vermekle görevlendirilmiş bir ajan olmasından (o kuşkulanılıyor. Bu kuşkulara karısını geride bırakıp Batıya karmasının yarattığı sorular da ekleniyor. 


Meselenin üzerine gidilmiyor 


l fde ABD'ye sığınmış 

olan KGB Albayı Anatoli Golitsin'in anlatttıkları da kuşkuları destekliyor. "Taş" rümuzuyla anılan KGB ajanının Rusların ABD'ye sahte ajanlar gönderdiğini, gerçek amaçları- nın yüksek düzeydeki adamları nı gizlemek olduğunu söyleme siyle kafalar iyice bulanıyor 


Ne var ki Nosenko'nun anlattığı bazı şeyler de "Fedora" rümuzuyla anılan bir Rusun anlattıklarına uyuyor. Nosenko nun sahte olması New York'daki Birleşmiş Milletler Örgütün- de çift taraflı çalışan "Fedora" nun da KGB hesabına çalışmaya devam ettiği anlamına geliyor. Bu da "Fedora"'ya güvenen ve o sayede ün yapmış Olanların işine gelmediği için 


CIA 'da çalışan Kampiles, bir casus uydunun sırlarını Ruslara sattı. 


mesele karıştırılmıyor. 


Öte yandan Nosenko'nun her anlattığının yalan olmaması da CIA'yı şaşırtıyor. Örneğin İngiliz Deniz Kuvvetlerinde çalışan John Vassall ve Paris'teki NATO Karargahında çalışan bir ABD'li çavuş, Nosenko'nun ifadeleriyle yakalanıyor 


Bu arada CIA'nın Nosenkoyu tutuklatarak 3,5 yıl tecrit Hicresinde tutmasına ve Nosenko'nun bazı söylediklerinin yalan olduğunu kabul etmesine rağmen, sonuçta eski KGB ajanı serbest bırakılıyor. Kendisine döşeli bir ev veriliyor ve maaş bağlanıyor. 


GIA ajanının 


öldürülmesi 
N dergisinin yazarı David Floyd, başka garip bir olayın KGB sızması ko- 


7978'de 


ölü bulunan 


eski CIA ajanı 
Paisley'in 
KGB ile ilişkisi neydi? 
Bu soru hala açıklık kazanmadı 


nusunu tekrar gündeme getirdiğini yazıyor. 


1 Ekim 1978'de ABD'deki 
Chesapeake Körfezinde vücuduna ağırlıklar bağlanmış bir cesed bulunur, Sol kulağının arkasında bir kurşun deliği bulunan cesedin 55 yaşındaki bir eski CIA ajanına ait olduğu anlaşılır. 


Paisley adındaki emekli 
CIA ajanınıh, CIA'nın Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptığı ve Ruslann askeri kapasitesi konusunda uzman olduğu duyuluyor. 


Bu arada bazı kaynaklar, öldürüldüğü sırada Paisley'in hâlâ CIA için çalıştığını ileri sürüyorlar. 


CIA ölümün bir intihar olduğunu açıklıyor. Fakat Paisley'in ailesi bunun öldürme olayı olduğunda ısrar ediyor, Bu arada bazı iddialar da öne sürülüyor. 


Bu iddiaların birincisine göre iyi Rusça bilen Paisley, Nosenko ile bir kaç kez görüşmüştür ve CIA içindeki KGB ajanının peşindeyken öldürülmüştür. 


Diğer bır görüşe göre ise bizzat Paisley'in kendisinin KGB ile ilişkisi olmuştur. 


GIA'daki mücadele 


içinde bir yandan 
CIA KGB ajanları bulundu- 


ğu yolundaki kuşkular tedirginlik yaratırken, bir yandan da çeşitli klikler arasında sürtüşmeler gelişiyor. CIA'nın eskiden yabancı ülkelerde giriştiği kanunsuz faaliyetlere özlem duyanlar kendilerine tekrar o imkanın sağlanmasını istiyorlar, Afgan gerillalarına silah sağlanması ve Homeyni'nin Paris'te bulunduğu sıralarda izlenmesi konularında örgütün zaaf gösterdiğini ileri sürenler, Sovyet yayılmacılığına karşı çıkma gerekçesi altında komploculuk yapmayı düşlüyorlar. CIA içindeki bu çevreler şu andaki CIA Başkanı Stansfielçi Turner'in yerine daha saldırgan bir başka- nın da getirilmesini savunuyorlar, Ancak geçmişte CIA'nın rezilliklerini anımsayan Amerikan kamuoyu, bu gizli örgüte bir daha benzer yetkiler verilmesini istemiyor, 


“Kambocya'da seçim 


yapılırsa yurtsever adayların kazanacağından kuşkumuz yok” 


Æ Nüfusun birçok yerde yüzde 80'i, Doğu bölgesinde de yüzde 60: Demokratik Kamboçya” yı destekliyor E Vietnam'ın Kamboçya'da 250 bini aşkın 


işgal ordusu var 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

EMOKRATİK Kamboçya 

Başbakanlığı, ülkedeki savaşın mevcut durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Vietnam işgalinden sonra, ülkede nüfusun dağılımı, halkın görüşleri dile getiriliyor. 

Açıklamaya göre 1,3 milyon kişi Demokratik Kamboçya hükümetinin . denetimi altındaki bölgelerde yaşıyor. 1 milyon kişi ise, Vietnam işgalcilerinin geçici olarak denetlediği bölgelerde bulunuyor. 

Nüfüsun geri kalanı hakkında ise, kesin bilgi verilemiyor. Bunlar genellikle gerilla operasyonlarının yürütüldüğü bölgeler ve üsler. Bu alanların ve üslerin sürekli değişikliğe uğraması, buralarda yaşayanlar konusunda kesin sayı vermeyi engelliyor. 

Demokratik Kamboçya Başbakanlığı, Demokratik Kamboçya'dan yana tutum alanların oranını bölgelere göre şöyle veriyor: 

— Kuzeydoğu bölgesinde 
(Stung Tren, Ratanakiri) yüzde 85-98, 

— Orta Kamboçya'da (Kompong Thom, Kompong Cham) 
yüzde 80-85, 

— Rhzeyde (Oddar Mean 
Chey, Preğk Vihear) yüzde 80-90 arası, 

— Kuzeybatıda (Pursat, Battambang) yüzde 80, 


— Batı bölgesinde (Kompong 
Spev, Kompongsom) yüzde 80- 
95 arası, 


— Güneybatıda (Takeo, Kampot) yüzde 80-95 arası, 


— Doğuda yüzde 60. 
Desteğin nedenleri 


A ÇIKLAMADA, halkın desteğine neden olarak şunlar 


gösteriliyor. 


1— Kamboçya ordusu ve gerilla birimlerinin tutarlı yurtseverliği, 


2— Demokratik Kamboçya hükümetinin fedakarlığı, halkla zorluklaşı paylaşması, milletin varlığını koruması, 


3— Son derece güç koşullara, 
Le Duan kliğinin yürüttüğü savaşa rağmen, her alanda hükümetin halka hizmet ruhuyla çalışmasi, 


4— Hükümetin, Kamboçya milleti ve halkına sadakatı, hatatalarını düzeltmek amacıyla tecrübelerden ders çıkarması, 


5— Yurtdışındaki Kamboçyalıların Demokratik Kamboçya hükümetinin yeni siyasi stratejisini benimsemesi. 


Serbest seçim istemi 


U durumu değerlendiren 

Demokratik Kamboçya hükümeti, sayıları 250 bini bulan Vietnam askerlerinin çekilmesi halinde, Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak serbest ve genel seçimlerde, Kamboçya Büyük Ulusal Birliğinin Yurtsever ve Demokratik Cephesinin adaylarına oy verileceğine inanıyor. 


Öte yandan, Demokratik 
Kamboçya Dışişleri Bakanlığınca yapılan başka bir açıklamada, Vietnam birliklesinin bugüne kadar 2 milyondan fazla Kamboçyalının ölümüne yol açtığı 151 
bini Tayland'da olmak üzere 200 
binden fazla insanı göç etmek zorunda bıraktığı belirtiliyor, Öte yandan, Vietnam birliklerinin vahşetinden kaçan 1 milyondan fazla insanın da ülke içinde göçe zorlandığı vurgulanıyor. 


Televizyonda bugün 
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